Aardbeving / Earthquake / Terremoto in Guatemala

4 februari 1976 Enige foto’s genomen enkele uren na de aardbeving van 4 februari
1976, 3.08 uur plaatselijke tijd. Het betreft de wijk El Incienso, Zona 3 van
Guatemala Ciudad. Getroffen zijn ook de wijken Trinidad en Santa Luisa E1 Milagro.
Sommige foto’s zijn genomen rond 8 uur ‘s morgens door Jos Bastiaensen, Nederlandse
missionaris, die in de wijk El Incienso in een klein huisje woonde dat op de rand van
een aardverschuiving nog overeind bleef.

Uitleg van Jos Bastiaensen:

“Huisje waar we, Fidel en ik, woonden en die nacht werden verrast door de aardbeving.
We zijn er van achter levend uitgekropen, ongeveer een kwartier na de vreselijke
aardschokken.”

Praktisch dezelfde foto verschijnt in ‘El Tiempo’ wvan 20 februari 1976 met de
volgende tekst:

Esta residencia, que se localiza en la sexta calle final, zona tres, estuvo a punto
de irse al barranco, al producirse el terremoto. Como por un milagro, la vivienda
quedd sostenida por un promontorio de tierra, salvédndose de morir sus moradores.

Guatemala: - Totaal aantal dodelijke slachtoffers: £43000.
In zone 3, in de armenwijken van ons werk ongeveer 600 doden, op een bevolking van
ongeveer 800 mensen.

Het puin bedolf twee huisjes. Tien mensen stierven hier. Links nog zichtbaar resten
van ons keukentje en het sanitair.

Twee kruisjes voor de slachtoffers. Onder ons huisje, dat op een heuvel stond,
stierven 13 buren.

uit de krant: Uno de los puntos de la ciudad donde la tragedia se cebd con més sana
en el dolorido de Guatemala fue en la sexta calle final de la zone tres. Apenas nadie
se salvd alli de la espantosa catédstrofe. Esas dos cruces sobre los escombros indican
que alli debajo todavia quedan dos muertos por rescatar.

Zuster Paula de Herdt te midden van de ravage in de 6de straat van zone 3.
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