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Het einde van twee sterrekinderen
De Shoah is voor velen niet te bevatten. Daniel Mendelsohn maakt in zijn boek 
Verloren. Op zoek naar zes van de zes miljoen daarom het lijden zichtbaar in de 
lotgevallen van individuen. Het is een voorbeeld geweest bij het schrijven van de 
levensgeschiedenis van de twee ‘sterrekinderen’ Annie en Mary, hun zusjes, broertjes,
ouders en andere familieleden. 

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
honderd malen zal ik wenen.

Leo Vroman, in het gedicht Vrede

Verzetsmonument op het Hanna van der Voortplein in Tienray: een bronzen beeldengroep
van drie kinderen die schuilen voor de regen. Bij het beeld st aat een bronzen 
schaal waarin het vredesvuur ontstoken kan worden. Op het voetstuk st aat de tekst: 
Veel Joodse kinderen vonden hier bescherming tegen vervolging tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. (foto: Olga van Heijster-Oldenhof)

Tot 1948 werd zeker bij drie rechtszaken aandacht besteed aan de arrestatie van Annie
Koekoek en Mary Winnik: de rechtszaak tegen degene die van het verraad van Mary 
verdacht werd, de rechtszaak tegen Johan Berendsen, die de arrestatie van beide 
meisjes op zijn geweten had, en de rechtszaak tegen de toenmalige korpschef van de 
Venlose gemeentepolitie die ze had overgeleverd aan de Duitsers. In het kader van die
rechtszaken werden in 1946 en 1948 ook verklaringen afgenomen van de onderduikouders 
van beide kinderen.
En in 1963 startte nog een juridische procedure om formeel vast te stellen wat de 
nabestaanden al vanaf 1945 voor zeker hielden: dat Annie Koekoek overleden was en dat
Annie Leesma haar onderduiknaam was. De overlijdensverklaring werd uiteindelijk 
afgegeven door de autoriteiten op basis van een brief van de onderduikvader van Annie
Koekoek.

Velden en de Shoah
Op dinsdagmiddag 4 juli 1944 werden om half zes twee kleine Joodse meisjes in een cel
gezet op het bureau van de Venlose gemeentepolitie. De twee meisjes van zes en acht 
jaar waren die middag uit hun onderduikadressen in Velden gehaald. Door 
opperwachtmeester Johan Berendsen – ‘de Schrik van Venlo’ – die de zogenaamde Ommen-
politie leidde. Die middag droeg hij zijn arrestantjes over aan de gemeentepolitie.
Uit de notitie in het dagrapport van de gemeentepolitie valt geen emotie af te lezen:
"17.30 In bewaring. Voor Berendsen in bewaring gesteld twee Joodsche kinderen 
genaamd: Marij Winnik en Annie Leesma." De daaropvolgende dagen werd volstaan met 
minimale notities. Om acht uur ’s ochtends controleerde men of de gevangenen nog in 
de cel zaten: "8 (uur) In bewaring ... Winnik, Leesma, ..." ‘Leesma’ was de 
onderduikachternaam van Annie, haar echte achternaam was Koekoek.

Achtenhalve dag zaten Annie en Mary in de Venlose cel. In de vroege morgen van 13 
juli 1944 werden ze overgebracht naar Kamp Westerbork, samen met drie oude Joodse 
ziekenhuispatiënten, de Arcenaar Otto Sternheim en de Venlose echtelieden Sigmund en 
Regina Moses-David, die ’s nachts waren gearresteerd. Voor de beide kinderen was het 
niet de eerste keer dat ze in het gevangenenkamp terechtkwamen, deze keer zouden ze 
er niet meer uit terugkeren. Begin september werden ze weggevoerd naar Auschwitz, met
hetzelfde transport als Anne Frank en haar familie. 

De lotgevallen van de meisjes voeren ons terug naar het vooroorlogse Amsterdam. Naar 
de oude Jodenhoek. Daar werden ze geboren en groeiden ze op als telgen van 
eenvoudige, liberale Joodse families die er al meerdere generaties woonden.
Annie Koekoek werd geboren op 5 december 1935, als jongste kind in het gezin van 
Levie Koekoek en Sippora van der Bijl. Het gezin bestond verder uit de dochtertjes 
Tine en Suze (Sara) en zoontje Jacob, en woonde op Nieuwe Kerkstraat 77.
Mary Winnik kwam, op 22 augustus 1937, een straat verder ter wereld, op Nieuwe 
Keizersgracht 37 III. Haar ouders waren Levie Winnik en Esther Godschalk; haar oudere
broertje Abraham (Appie) maakte het gezin compleet.
Ook de jonge gezinnen Winnik en Koekoek kwamen na mei 1940 in de greep van de nazi’s:
de bezetter verduisterde de wereld van de Joodse Nederlanders met vernederende 
verbods- en strafbepalingen, intimidaties, razzia’s en deportaties. In 
‘Sterrekinderen’ heeft Clara Asscher-Pinkhof de oorlogsgebeurtenissen proberen te 
beschrijven door de ogen van de verbaasde Joodse kinderen: "... Er zijn wel eens meer
tijden geweest, waarin kleine sterrekindertjes gestraft werden, omdat ze zo dom waren
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geboren te worden..." Met haar cynische "zo dom" wilde de schrijfster uitdrukken hoe 
weerloos Joodse kinderen waren tegenover de pogingen door de geschiedenis heen om hun
families uit te roeien. 
Annie Koekoek en Mary Winnik waren zulke ‘sterrekindertjes’. Een groot deel van hun 
uitgebreide families en tal van buurtgenoten waren in 1943 al afgevoerd naar het 
Oosten. Velen daarvan al vermoord. 
In hoeverre dat laatste bekend was, is niet te zeggen, maar Anne Frank hoorde al in 
oktober 1942 op de Engelse radio berichten over vergassing van Joodse mensen. In elk 
geval leefden de gezinnen Koekoek en Winnik allebei in grote angst, tot ze 
uiteindelijk zelf ook werden opgepakt. De eerste keer nog samen met Annie en Mary: 
op woensdagochtend 26 mei 1943. Net na middernacht begonnen Duitse soldaten in SS-
uniform een ‘strafrazzia’ in Amsterdam omdat de Joodse Raad niet tijdig 7.000 
personen had weten te mobiliseren voor deportatie. De beide huismoeders en hun 
kinderen werden diezelfde dag nog naar Kamp Westerbork gebracht. 
De vaders bleven achter. Levie Koekoek had een vrijstelling van deportatie, een 
zogenaamde ‘Sperr', omdat hij kruidenier was, terwijl Levie Winnik zo’n vrijstelling 
had door zijn baan als schoonmaker van het Nieuw Israëlitisch Ziekenhuis, vlakbij 
zijn huis, op Nieuwe Keizersgracht 101. 
Beide mannen slaagden er in om hun gezin weer uit Kamp Westerbork te krijgen. Sippora
Koekoek-van der Bijl, Esther Winnik-Godschalk en hun kinderen kwamen allen op 17 juli
1943 uit het kamp. Ze hadden veel gezien. Esther bijvoorbeeld hoe een medegevangene 
in het hooi moest bevallen van een kind. En vooral de vijf of zes transporten die 
vanaf de Boulevard des Misères in Kamp Westerbork naar Sobibor waren vertrokken. Dat 
moet verpletterend zijn geweest: duizenden wanhopige Joodse mensen die in veewagons 
werden gepropt, met amper levensmiddelen en een tonnetje per wagon voor de 
‘toiletgang’. 
Beide ouderparen moeten in deze tijd zijn gaan nadenken over wat te doen. Onderduiken
met het hele gezin was meestal niet mogelijk. Kinderen waren soms nog wel onder te 
brengen en daarom legden enkele verzetsgroepen zich daar op toe, zoals de Amsterdamse
Studenten Groep (ASG). Die groep bracht Joodse kinderen vanuit een tijdelijk 
onderduikadres in Amsterdam of (meestal) vanuit de crèche tegenover de Hollandsche 
Schouwburg – verzamelplaats voor Joodse mensen bij hun deportatie – naar 
onderduikadressen in Friesland en Limburg. Ouderlijke toestemming gold als harde 
voorwaarde van de ASG. 
Beide ouderparen zullen zeer getwijfeld hebben om hun kinderen mee te geven. 
Op 13 augustus 1943 werd vader Levie Winnik opgepakt tijdens een razzia in het Nieuw 
Israëlitisch Ziekenhuis. De volgende dag al werd hij geregistreerd in Kamp 
Westerbork, en door de Duitsers aangemerkt als strafgeval. Het naziregime had zware 
sancties gezet op onttrekking aan deportatie, en Levie Winnik had daar kennelijk een 
poging toe gedaan. De strafgevangenen kregen blauwe overalls met scharlaken 
schouderstukken aan en moesten smerig werk doen. 
Zijn status als strafgeval betekende voor Levie Winnik ook dat hij al op 21 september
1943 op transport moest naar Auschwitz. 
Daar zou hij overlijden, tussen maart 1944 en 21 januari 1945, toen Auschwitz 
ontruimd werd.
Op het moment dat vader Winnik werd opgepakt, was zijn gezin al ondergedoken. 
Blijkbaar hadden ze goede relaties. En toen is ook dat finale besluit gevallen. Appie
Winnik en zusje Mary werden door de Amsterdamse studenten naar een onderduikadres 
gebracht, in elk geval vóór medio augustus 1943. Moeder Esther Winnik-Gotschalk zou 
zelf de oorlog door komen als de huishoudelijke hulp Wil in een chique pension in 
Hilversum. Voor haar valse identiteit hield ze haar zwarte haren geblondeerd.
Voor moeder Koekoek en haar kinderen duurde de nieuwe vrijheid – na de terugkeer uit 
Westerbork – precies een week. Al op 24 juli 1943 waren ze weer terug in het kamp, 
dit keer vergezeld van echtgenoot/vader Levie. Om onduidelijke redenen werd het gezin
op 16 september 1943 nogmaals vrijgelaten. Bij thuiskomst troffen ze hun huis en 
winkel volledig geplunderd aan, waarna ze volgens Annie’s zuster Suze Koekoek hun 
intrek namen in het eerder door de Duitsers ontruimde gebouw van de beweging ‘De 
Joodsche Invalide’ die aan de Amsterdamse Achtergracht een tehuis voor Joodse 
invaliden en bejaarden had laten bouwen.
Toen hebben ook vader en moeder Koekoek besloten om hun twee jongste dochters, Suze 
en Annie, te laten onderduiken. Eind september/begin oktober 1943 werden ook zij door
het verzet weggebracht, vanuit het gebouw van De Joodsche Invalide. Suze herinnert 
zich dat haar moeder haar stem kwijt was, toen ze afscheid nam van haar twee 
dochters, zeven en tien jaar. "Zullen jullie die mensen waar je naar toe gaat goed 
helpen?", fluisterde Sippora nog, en ook vertelde ze hoe haar dochters zich moesten 
beschermen tegen bepaalde gevaren. De meisjes moesten het adres van hun 
huishoudelijke hulp, in Loenen aan de Vecht, uit hun hoofd leren, als verzameladres 
voor als de oorlog afgelopen zou zijn. 
Vervolgens nam Levie Koekoek zijn dochtertjes bij de hand en liep met ze het gebouw 
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van De Joodsche Invalide uit. Toen hij in de nabijheid van een dame met een rode jas 
kwam, liet hij zijn dochters los, waarna de vrouw de kinderen aan de hand meenam. Er 
werd geen woord gesproken en er werd niet gezwaaid.
Suze en Annie zouden hun ouders nooit meer terug zien. Het echtpaar Koekoek werd een 
of meer dagen later met hun andere kinderen gearresteerd. Op 9 oktober 1943 werden ze
in de strafbarak van Kamp Westerbork geplaatst en op 23 maart 1944 werden ze naar 
Auschwitz getransporteerd. Moeder Sippora en zoontje Jacob werden bij aankomst 
vergast, vader Levie Koekoek overleed omstreeks het najaar van 1944 in Midden-Europa.
Alleen dochter Tine zou terugkeren.
Na een kort verblijf op verschillende onderduikadressen werden de kinderen Mary en 
Appie Winnik (augustus 1943) en Suze en Annie Koekoek (begin oktober 1943) per trein 
naar Noord-Limburg gebracht. De onderduikroutes waren grillig, omgeven met 
geheimhouding, en laten zich op basis van kinderherinneringen niet goed meer 
reconstrueren. De Amsterdamse studenten kondigden de kinderen bij de andere 
verzetsgroepen aan als "pakjes koffiesurrogaat" (jongens) en "pakjes theesurrogaat" 
(meisjes). Blonde kinderen gingen doorgaans naar Friesland, de meer donkere kinderen 
naar boerendorpen in Noord-Limburg.
De kinderen droegen gedurende de reis een evacuatiebewijs van de ‘Afdeeling 
Kinderuitzending van het Centraal Evacuatiebureau’, gevestigd  in Rotterdam. Zo’n 
gestolen bewijs vermeldde de valse identiteit van het ‘weeskind’, de vertrekdatum 
uit Rotterdam, een vernield Rotterdams adres en het adres van de pleegouders. Annie 
Koekoek werd Annie Leesma, in Rotterdam geboren op 5 december 1936. 
Omdat Winnik een Joodse achternaam is, en Mary een "uitgesproken Joods uiterlijk" had
volgens getuigen, is het achteraf merkwaardig dat men aan Mary geen andere achternaam
had gegeven. Wel was ook zij een jaar jonger gemaakt, als geboren op 1 augustus 1938 
te Rotterdam.
Suze Koekoek en Appie Winnik werden overgenomen door de Noord-Limburgse verzetsgroep 
van de kraamverzorgster Hanna van de Voort uit Tienray en de Nijmeegse student Nico 
Dohmen. Die groep haalde de kinderen af op station Venray of station Venlo. Men liet 
de kinderen vaak eerst acclimatiseren in huize Van de Voort en bracht ze dan onder in
Peeldorpen aan de Westkant van de Maas. Suze Koekoek en Appie Winnik kwamen terecht 
in Meerlo, waar ze de oorlog zouden overleven.
Dat Annie en Mary in Venlo gescheiden werden van hun oudere zusje respectievelijk 
broertje, en dat men ze onderbracht aan de andere kant van de Maas, is opmerkelijk. 
De Maas vormde toen nog een fysieke barrière, ook omdat de veerponten ver uiteen 
lagen. 
Doorgaans hield de groep van Hanna van de Voort en Nico Dohmen contact met de 
ondergebrachte kinderen en dat was hier niet mogelijk. Velden was toch al geen 
logische onderduikplaats. Het dorp lag ingeklemd tussen de Maas en de Duitse grens, 
in de Veldense buurtschap Schandelo lag een nep-vliegveld en het grote Duitse 
vliegveld lag ook nabij. De bewoners van Velden kregen het tijdens de oorlog dan ook 
flink voor hun kiezen. Het dak van het onderduikadres van Annie Koekoek had in 1942 
al in de brand gestaan, toen in de nabijheid een vliegtuig neerstortte. Het 
bruggenhoofd Velden-Grubbenvorst lag in de schootslinie en had veel met beschietingen
te maken. 
Aan het eind van de oorlog zou de oorlogsschade in Velden overweldigend zijn, maar 
dat gold voor een belangrijk deel van Noord- en Midden-Limburg. De keuze van Velden 
als onderduikplaats kan wijzen op een tijdelijk tekort aan pleegouders. De vergoeding
die men in dit geval de pleegouders bood, duidt daar ook op. Die wezen het aanbod 
overigens af.
Annie Koekoek werd opgenomen door het echtpaar Jacobus Nielissen en Maria Akkermans, 
die een eind buiten de dorpskom woonden op het adres C 267 in buurtschap het 
Kraneveld. Het waren tuinders die een boerderij van de rooms-katholieke kerk huurden 
met, versnipperd, negen hectare grond, de zogenaamde ‘Kerkenhof’. Verder hadden ze 
een paard, kippen en enkele koeien en varkens. In de buurt van de boerderij kwamen 
vijf zandwegen bijeen, waarvan er een direct naar de Rijksweg liep. 
Jacobus Nielissen werd in Velden ‘de schieëper’ (dialect voor schaapherder) genoemd, 
omdat hij als jongen voor een boer een kudde schapen had gehoed langs de Maas. Hij 
was klein van stuk en introvert. Zijn corpulente, wat grotere en enigszins manke 
echtgenote ‘Moeke’ of Maria was de spil van het gezin. Toen Annie Koekoek kwam, 
liepen beide echtelieden tegen de vijftig jaar. Ze hadden drie zoons en een dochter, 
er woonde verder nog een dienstbode in en er waren twee onderduikers, waaronder een 
geallieerde piloot.
De naoorlogse verklaringen van Jacobus Nielissen over de opvang van het Amsterdamse 
meisje zijn niet eenduidig. Zo schreef hij in 1963 aan de Officier van Justitie te 
Roermond, die hem vragen had gesteld over het verband tussen Annie Koekoek en Annie 
Leesma, dat een gebrilde man, die zich dokter Peters noemde, was komen vragen of hij 
Joodse kinderen wilde opnemen. Dezelfde man zou Annie vervolgens gebracht hebben. In 
1948 had Nielissen echter verklaard dat ‘Ambrosius’ Annie had gebracht. Daarmee werd 
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waarschijnlijk de bekende verzetsman bedoeld, de Venlose onderwijzer Jan Hendrikx. 
Dat zou wijzen op samenwerking van de ASG en/of de verzetsgroep van Hanna van de 
Voort c.s. met het verzet in Venlo; gezamenlijk zouden zij dan het onderduiken van 
Annie en Mary hebben geregeld. 
Mary Winnik werd opgenomen in het gezin van het echtpaar Gerardus Heuvelmans en Marie
Jeucken, beiden tegen de zestig jaar. Het gezin Heuvelmans bestond verder uit twee 
dochters en drie zoons. Ze woonden in een andere uithoek van Velden, in de Vilgert, 
op C 247, eveneens aan een zandweg.

‘Heuvelmans Graad’ was melkrijder bij de coöperatieve melkinrichting Sint Martinus, 
aan de Straelseweg in Venlo. Daarnaast hield hij een of twee varkens en deed hij aan 
landbouw. Hij figureert in geen enkele verklaring. Zijn, mank lopende, echtgenote 
‘Jeucken Mie’, die te boek stond als gezellig en goed van de tongriem gesneden, 
maakte alle afspraken over de onderduik van Mary, na overleg met een nog thuiswonende
dochter. 
De nu ongeveer negentigjarige oudste dochter van Heuvelmans: "In die tijd was ik 
dienstbode in Venlo en ik kwam maar af en toe thuis. Daar zag ik toen het kind, een 
schat van een mooi meisje. Maar ik had direct gezien dat het een Jodinnetje was. 
"Mam, is det ’n Joèds maedje?" "Bis dich maf!" antwoordde ze. Mijn ouders hielden 
verschrikkelijk veel van dat meisje. Ze deed alles wat mijn vader deed. Ze had 
bijvoorbeeld een landje waar ze net als mijn vader zaaide. Ze was zo bang voor 
vreemde mensen. Ik word er nog regelmatig op aangesproken, laatst nog op een 
familiefeestje. Ik ben oud en wil er eigenlijk niet meer over praten, dat doet me 
slecht. Vannacht zal ik nu misschien niet meer slapen."
De overgang naar het Limburgse platteland moet voor de beide kinderen enorm zijn 
geweest. Ze kwamen uit hechte families en waren opgegroeid in het centrum van 
Amsterdam. Alles wat hen vertrouwd was, waren ze kwijt, en natuurlijk vooral hun 
ouders die ze na een periode van gevangenschap en in een sfeer van terreur en angst 
hadden moeten achterlaten. En dan kwamen ze via allerlei adressen terecht bij 
boerenmensen waarvan ze het dialect niet verstonden, die doorgaans streng katholiek 
waren en die andere zeden en gewoonten hadden. 
Meestal werden de evacueetjes gewoon meegenomen in het dagelijkse dorpsleven, om ze 
niet te laten opvallen. Volgens Nico Dohmen geloofde vrijwel niemand werkelijk dat 
het om evacueetjes ging, maar de pleegouders beschikten over dat vervalste bewijs. 
En de homogeniteit van de bevolking van de Noord-Limburgse dorpen bracht strakke 
sociale controle en betrekkelijke veiligheid met zich mee.
Ook Velden kende een, weliswaar niet-geïsoleerde, maar wel hechte, dorpsgemeenschap 
van 2.100 zielen, waar weinig te verbergen viel voor de enkele Rijksduitsers en 
NSB’ers die er woonden. Velden was ‘goed’ in de oorlog – het verzet kwam er spontaan 
op. De lokale NSB’ers lieten het hier wel uit hun hoofd om onderduikers te verraden, 
al zullen ze best vermoed hebben dat bijvoorbeeld Mary Winnik met haar zwarte 
krullenbol van Joodse afkomst was. De belangrijkste NSB’er in Velden was de dwarse 
dorpssmid L.T. Als groot vakman genoot deze veel respect bij de boeren en tuinders, 
die voor hun machines ook afhankelijk van hem waren. T. beriep zich er vaak op dat 
hij de onderduikers wist te zitten maar nooit zou verraden.
Het ging een klein jaar goed met Annie en Mary. Ze werden volledig opgenomen in de 
pleeggezinnen. Ze speelden buiten met de andere kinderen, ze gingen naar school en 
naar de kerk en deden boodschappen in het dorp. Mary was zelfs enkele keren bij de 
constructiewerkplaats van NSB’er T. geweest, onder andere om een fiets op te halen. 
Annie Koekoek had een speelmaatje aan de enige dochter van het echtpaar Nielissen, de
slechts een jaar oudere Annie Nielissen. Laatstgenoemde is in oktober 1953 met het 
hele gezin naar Canada geëmigreerd en in juni 2008 aan een ernstige ziekte overleden.
Haar broer Jozef, in dit verband een belangrijke ooggetuige, was al vele jaren eerder
overleden. Hun oudste broer Martin Nielissen schrijft in een brief van juni 2008 dat 
Annie Koekoek een rustig meisje was dat wist wat ze wilde. "Even koppig als mijn 
zuster Annie." Ze hoorde volgens hem bij het gezin zoals de eigen kinderen, en ze 
droeg ook min of meer dezelfde kleding als zijn zus Annie. 
Over Mary Winnik is iets meer bekend. Een voormalig overbuurmeisje van de familie 
Heuvelmans herinnert zich nog goed hoe ze met Mary speelde: "Mary was verder in 
ontwikkeling dan wij. Het was een slim en spontaan stadsmeisje dat niet op haar 
mondje gevallen was en zich goed wist te verweren als er iets gebeurde. Het was een 
mooi meisje, met vaste, zwarte krullen en mooie kleren, zoals glad-wollen truien. We 
speelden veel met elkaar, vaak in onze boomgaard waar een schommel stond. Ik wist 
niet dat ze Joods was. Ze vertelde wel dat ze in een kamp had gezeten en dat ze een 
broer had die Abraham heette, maar Appie werd genoemd, en ergens anders zat. En dat 
ze gebracht was door een tante Hannie. Ze sprak op het laatst ook al aardig dialect. 
Tot die verschrikkelijke gebeurtenis beleefde Mary een fijne tijd in Velden."
Nederland was in 1944 vrijwel "Judenrein". Eerder had de Sicherheitsdienst in 
Maastricht al een paar keer verzocht om de drie oude Joodse ziekenhuispatiënten te 
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arresteren, maar die waren telkens echt te ziek om vervoerd te worden. De Duitsers 
besloten echter om het karwei rigoureus aan te pakken en gaven de Venlose politie 
opdracht om de drie nu eindelijk eens te arresteren, ziek of niet. Ook richtten de 
Duitsers zich op de Brabantse en Limburgse Peeldorpen, waarvan ze inmiddels wisten 
dat er veel Joodse onderduikers zaten. Naar aanleiding van de Duitse klachten over 
die onderduikers werd ook in juni of begin juli 1944 op een NSB-bijeenkomst in Venray
schande gesproken over de situatie. 
Men besloot actie te ondernemen.
De NSB’er Lucien Nahon, die tijdelijk in een hotel in Tienray verbleef, bediende de 
Duitsers op hun wenken, naar later zeggen omdat er ergernis ontstond over Joodse 
onderduikertjes die gewoon op straat speelden en af en toe zelfs een beetje brutaal 
zouden zijn geweest. Hij gaf aan de Venlose kapitein-korpschef Otto Couperus adressen
in Tienray en omstreken, waar Joodse onderduikers zaten. Nahon vond bij de Jodenhater
Couperus een gewillig oor. Die informeerde op zijn beurt met een memo van maandag 3 
juli 1944 de Duitsers. Niet duidelijk is waarom de inval bijna een maand op zich liet
wachten. Hanna van de Voort en tien Joodse onderduikers werden opgepakt. Hoewel de 
pleegouders van Annie Koekoeks zusje Suze ook op het lijstje van Couperus stonden, 
ving de Eindhovense staatspolitie bot bij hen. Suze werd tijdig verstopt en daarna 
een tijdje in Horst ondergebracht.
Begin juli 1944 kwam Johan Berendsen in actie, de leider van een groep die 
meedogenloos jacht maakte op mensen die de Arbeitseinsatz probeerden te ontlopen en 
andere onderduikers. Vóór de oorlog werkte hij bij de Politietroepen te Venlo, hij 
was sinds 1940 NSB’er en werd een jaar later SS’er. Hij trad medio augustus 1943 in 
dienst bij de Venlose gemeentepolitie. Berendsen, vader van drie kinderen, was een 
bleke, vroeg kalende dertiger. Naar eigen zeggen leed hij toen al constant aan 
reumatische pijnen en vanaf voorjaar 1944 ook aan overspannen zenuwen, mede door een 
aantal doodsbedreigingen. Hij raakte ernstig overspannen. 
Nadat hij enigszins hersteld was, gaven de Duitsers hem een politiefunctie bij de in 
april 1944 opgerichte Arbeitskontrolldienst (AKD), die vanuit het kamp Erica in Ommen
werd geleid. Onder aansturing van Hauptmann Winkler werd Berendsen, ondanks dat hij 
eerder als ongeschikt was beoordeeld voor een leidinggevende functie, 
verantwoordelijk voor de opsporingsactiviteiten van een in Venlo gestationeerd AKD-
commando, de zogenaamde Ommen-politie. 
Dat was een groep ex-bewakers uit het strafkamp waar een misdadig regime had 
geheerst. Berendsen cum suis gingen in de maanden mei tot en met september 1944, 
zowel in opdracht als eigenmachtig, fanatiek op jacht naar mensen die kandidaat waren
om te worden opgepakt. Zij stroopten Venlo en omgeving af en gedroegen zich daarbij 
bijzonder bruut. 
Door de terreur van zijn groep kreeg Berendsen de bijnaam ‘de Schrik van Venlo’. 
Op maandag 3 juli 1944 reed hij met zijn zware motor met zijspan Velden binnen. Het 
werd als altijd stil op straat, want de komst van Berendsen was gevreesd. Hij en zijn
duopassagier, de Ommen-agent Geert Kannegieter, stopten op de achterplaats van de 
dorpssmid T., die vaker werd bezocht door de Ommen-politie. Kannegieter zou later 
beweren dat Berendsen mogelijk een anonieme tip had gekregen, maar hij had zelf het 
idee dat ze gewoon op patrouille waren. Het feit dat ze eerst wat kersen plukten en 
een kop koffie dronken, wijst daar ook op. Berendsen verklaarde evenzo. Volgens hem 
was bij het volgende gesprek met de vrouw en een dochter van T. – de smid zelf was er
niet bij ter sprake gekomen dat er bij Heuvelmans een Joods kindje was ondergebracht.
Mevrouw T. zou hem daarna de weg hebben gewezen naar de boerderij van Heuvelmans: bij
het huis van de veldwachter rechtsaf en dan de tweede boerderij aan de linkerkant van
de zandweg. 
Na de oorlog zou mevrouw T. worden aangeklaagd wegens verraad van Mary Winnik, maar 
ze ontkende stellig en Berendsen verklaarde daarna dat hij niet meer precies wist wie
hem bij T. had geïnformeerd. Het gezin T. zat toen in het interneringskamp te Steijl,
en had daarvóór in Kamp Westerbork gevangen gezeten. Mede door de verklaringen van 
Kannegieter en een buurman werd wel duidelijk dat mevrouw T., die aanvankelijk zelfs 
verklaarde dat ze Berendsen niet kende, iets te maken had met het verraad. De 
precieze toedracht kon echter niet wettig en overtuigend worden bewezen. Althans, 
werd niet bewezen, omdat de behandeling van de zaak, ongetwijfeld door tijdgebrek, 
onzorgvuldig was, zoals uit de processtukken van het tribunaal blijkt. Omdat het om 
een zwaar misdrijf ging, zag het tribunaal in Roermond zich gedwongen om mevrouw T. 
vrij te spreken van dit onderdeel van de aanklacht tegen haar.
Terug naar 3 juli 1944. Berendsen en Kannegieter reden volgens de aanwijzingen naar 
de woning van Heuvelmans. Op het karrenpad naar de woning zagen ze Mary lopen, die in
het dorp een boodschap had gedaan en onderweg nog met iemand had gesproken. Berendsen
zette zijn motor aan de kant van het pad en achtervolgde met Kannegieter het meisje. 
"We komen je meenemen", riepen ze tegen haar. Mary rende naar binnen: "Mam, de 
politie wil mij meenemen!", gevolgd door de twee politiemannen. De schok was hevig. 
Mary en mevrouw Heuvelmans begonnen hard te huilen. Mevrouw Heuvelmans en haar 
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dochter Mia smeekten Berendsen om Mary niet mee te nemen, en ze bezwoeren hem bij 
hoog en bij laag, met het Rotterdamse evacuatiebewijs in de hand, dat Mary niet van 
Joodse afkomst was. Gewoon een Rotterdams weesje. Berendsen vertrok daarop met de 
mededeling dat hij het echtpaar Heuvelmans zou arresteren als zij Mary zouden laten 
verdwijnen. 
Later zou zowel Kannegieter als mevrouw Heuvelmans aangeven dat ze dachten dat 
Berendsen overtuigd was en Mary niet meer mee wilde nemen, maar volgens Berendsen had
hij alleen maar de tijd genomen om het evacuatiebewijs beter te bekijken en om nadere
bevelen te vragen.
Berendsen kwam de volgende dag om ongeveer twee uur ’s middags terug bij het huis van
de familie Heuvelmans. Kannegieter verklaarde na de oorlog dat hij geweigerd had om 
Mary alsnog op te halen, ondanks de beloning van vijfentwintig gulden die hem in het 
vooruitzicht was gesteld. Berendsen liet zich daarom vergezellen door een andere 
Ommenagent, die aangeduid werd als ‘Blowiets’. Op die bewolkte zomernamiddag volgde 
een dramatische ontknoping. Berendsen en ‘Blowiets’ reden met hun motor met zijspan 
naar het adres C 247 (nu Vilgert 42). Mevrouw Heuvelmans wist de doodsbange Mary nog 
snel te verstoppen in hun eigen korenveldje, maar dat was blijkbaar gezien. Berendsen
stelde dat Mary met hem mee moest naar een "rasdokter" in Roermond. Als ze halfbloed 
of minder Joods was, zou hij haar terugbrengen, maar anders niet. Mevrouw Heuvelmans 
zou nog geroepen hebben: "Neem mij maar mee!", maar Mary moest mee. Het kleine meisje
klampte zich zo stevig vast aan mevrouw Heuvelmans dat diens schort scheurde toen 
‘Blowiets’ Mary los trok en haar naar de motor sleepte, die achter op het erf stond. 
Mary schreeuwde vreselijk: "Mam, help mij toch!" Ze werd tussen Berendsen en 
’Blowiets’ in gezet en vervolgens naar de vlakbij gelegen politiepost gebracht, aan 
de Rijksweg. Daar werd ze ingesloten, in één van de twee cellen. De overburen van de 
politiepost, die Mary goed kenden, hoorden haar vanuit hun woning voortdurend huilen 
en schreeuwen.
In zijn brief van juni 2008 schrijft Martin Nielissen, zonder een concrete naam te 
noemen, dat de Nielissen’s kort voor de komst van Berendsen gewaarschuwd waren dat er
iets stond te gebeuren: 
"Iemand wist iets, iemand die het niet had mogen weten." Tot op heden had hij zich 
het hoofd gebroken over de vraag wie Annie Koekoek verraden had: "Alleen de zusters 
van de lagere school wisten dat Annie Joods was. Waren die het, of was het de Duitse 
familie die bij de buren inwoonde? De familie Heuvelmans wist volgens mij niet eens 
dat wij een Joods meisje in huis hadden."
Berendsen heeft na de oorlog verklaard dat hij van moeder of dochter Heuvelmans had 
vernomen dat er bij Nielissen ook een Joods kindje was. Een beschuldiging die het 
gezin Heuvelmans zwaar moet hebben getroffen, en mogelijk de reden dat ze nu verder 
niet meer willen praten over de kwestie. Moeder en dochter ontkenden stellig en de 
beschuldiging was ook niet logisch. Immers, door toe te geven dat Mary een Joods kind
was, zouden de moeder en dochter Heuvelmans ook zichzelf ernstig in problemen hebben 
gebracht. Uit alles blijkt dat ze tot het laatst toe volgehouden hebben dat Mary 
gewoon een Rotterdams evacueetje was. Zoals er meer waren, heeft misschien iemand 
gezegd, onder andere bij de familie Nielissen. Juist om arrestatie van Mary te 
voorkomen. Dan heeft Berendsen daaruit zelf zijn conclusies getrokken. 
Het is niet onaannemelijk dat er iets dergelijks gezegd is in de overspannen situatie
rond Mary’s arrestatie, want anders is het moeilijk te verklaren waarom Berendsen pas
op 4 juli bij Nielissen langs ging en niet een dag eerder ook daar de papieren had 
opgehaald. Ook was de door hem gereden route dan waarschijnlijk onlogisch want een 
omweg. 
Zover bekend, is het mogelijke verraad van Annie Koekoek nooit meer verder 
onderzocht. 
Anders zou de identiteit van ‘Blowiets’ natuurlijk ook opgehelderd zijn. 
Het is een belangrijke vraag waarom deze mededader en getuige buiten schot is 
gebleven. Het ziet er naar uit dat niemand bij de verhoren van Berendsen naar de 
identiteit van zijn metgezel heeft gevraagd. ‘Blowiets’ werd door getuigen omschreven
als "een middelgrote man van ongeveer vijfentwintig tot dertig jaar, zwartharig en 
met een vol aangezicht en een grote, kromme neus". Hij zou Limburgs dialect hebben 
gesproken, al zou Berendsen beweerd hebben dat hij uit Amsterdam afkomstig was. Deze 
man zou zich eigenaardig hebben gedragen, door zijn pet steeds voorover in zijn 
gezicht te trekken en zich niet in zijn aangezicht te laten zien. Zijn identiteit 
wordt in geen enkele verklaring onthuld, hetgeen merkwaardig is.
Hoe dan ook, nadat ‘Blowiets’ en Berendsen Mary in de cel van de politiepost hadden 
gezet, reden ze naar C 267 (nu Kraneveld 19). Naar de familie Nielissen. Toen die 
Berendsen en ’Blowiets’ het karrenspoor naar hun boerderij zagen oprijden, zetten ze 
Annie uit een raam aan de achterkant van de woning. En zeiden haar zich te verbergen 
in het haverveld, waar een schuilplaats was gemaakt. 
Berendsen en ’Blowiets’ bedreigden het echtpaar Nielissen en hun tweede zoon Jozef 
met een revolver en met veel geschreeuw toen ze Annie niet aantroffen. Vader en zoon 
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zouden gearresteerd worden als het Jodenkind niet te voorschijn kwam. Nielissen in 
een verklaring van 8 maart 1948 tegenover de marechaussee: "Even later op die zelfde 
namiddag vonden zij het kind in een perceel te wassen staande haver achter onze 
woning." Martin Nielissen schrijft in de al genoemde brief dat Annie pas uit haar 
schuilplaats kwam, toen Berendsen in de lucht schoot. "Anders hadden ze haar nooit 
kunnen vinden."
Een buurman die getuige was van de gebeurtenissen heeft in 1963 een verklaring 
gegeven tegenover de burgemeester van Arcen en Velden. Hij kon zich het toen nog als 
"de dag van gisteren" voor de geest halen: "In de maand juli (het koren stond nog op 
het veld) was er een razzia in Velden met het doel Joodse kinderen op te sporen. Even
in de namiddag verscheen bij Nielissen de beruchte Berendsen. Hij bereed een motor 
met zijspan. Annie Koekoek, bewust van dreigend gevaar, was in het roggeveld 
gevlucht. 
Mevrouw Nielissen, staande aan de rand van het veld, riep: "Annie, kom er maar uit, 
je bent toch verraden en ontvluchten kun je toch niet meer". Annie is toen 
tevoorschijn gekomen, in het zijspan gezet en Berendsen verdween in de richting van 
Venlo.
‘Moeke’ Nielissen had Annie, volgens deze getuige, dus zelf uit het haver- of 
roggeveld geroepen. Na de oorlog vertelde mevrouw Nielissen tegen Annie’s zusters dat
ze bang waren geweest dat anders hun eigen, toen negenjarige, dochter Annie zou 
worden meegenomen, als Annie Koekoek niet kon worden gevonden. Berendsen zal daar 
zeker mee gedreigd hebben. 
Op die dinsdag smeekte het echtpaar Nielissen Berendsen om Annie niet mee te nemen. 
Berendsen riep weer dat nagegaan zou worden of het meisje minder dan vijftig procent 
Joods zou zijn. Dan zou ze terug gebracht worden. Annie werd achter op de motor 
gezet, tussen Berendsen en ’Blowiets’ in. Ze ging geweldig tekeer, het tweetal deed 
een uniformjas over haar heen, waarschijnlijk om de omstanders het zicht te ontnemen 
op het meisje dat totaal overstuur was. 
Zo reden ze terug naar de politiepost, waar Mary om 16.00 uur uit de cel werd 
gehaald, en vervolgens reden Berendsen en ‘Blowiets’ met beide kinderen naar het 
politiebureau van Venlo.

De tragische gebeurtenissen van die dag zouden vooral meneer Nielissen en mevrouw 
Heuvelmans nooit meer loslaten. De dochter van het echtpaar Heuvelmans hierover: 
"De arrestatie was niet onze schuld. Moeder heeft er verschrikkelijke nachtmerries 
van gehad!" 
Mevrouw Heuvelmans is in 1949 overleden, op 62-jarige leeftijd, 15 maanden na haar 
laatste getuigenverklaring over de arrestatie, die zeker zal hebben bijgedragen tot 
haar vroege dood. Nielissen was totaal kapot van de arrestatie; zijn haar werd 
volgens zoon Martin van zwart in één nacht grijs. Zijn vader is volgens Martin ook 
geëmigreerd omdat hij niet meer kon omgaan met mensen die in zijn ogen niets hadden 
ondernomen om anderen in de oorlog te helpen. Ook vader Nielissen overleed een dik 
jaar na zijn laatste verklaring over de arrestatie, in 1964, op 70-jarige leeftijd.
In die laatste verklaring, in 1963, schreef hij: "Het was of het was ons eigen zoo 
als ons eigen kinderen", maar juist het cruciale verschil was uiteindelijk dat het 
kinderen van anderen waren. Op het moment waarop de moeders het pistool op de borst 
gezet kregen, maakten ze de dramatische keuze voor hun eigen gezin. Ze waren door het
verzet gewaarschuwd dat het wel gevaarlijk was wat ze deden, maar ze waren niet 
voorbereid op de intimidatiemethoden van iemand als Berendsen. 
Wie zou daar wel tegen bestand zijn geweest?
Dat sommige familieleden van Annie en Mary het onvergeeflijk vinden dat hun zusjes 
mee gegeven werden, is begrijpelijk. Feit blijft ook dat de gezinnen Heuvelmans en 
Nielissen zich hebben ontfermd over de Joodse kinderen – dat vergde veel moed – en 
dat het vreselijke drama hun leven ingrijpend heeft beïnvloed. Voor het gezin 
Heuvelmans kwam daar nog de ellende van de latere suggestie van verraad bij, bovenop 
het verlies in december 1944 van hun toen achttienjarige zoon Piet, als gevolg van 
een granaatinslag.
Martin Nielissen: "Mijn vader was voor mij een verzetsman en een held. Het heeft mij 
altijd gestoord dat hij daar geen erkenning voor heeft gekregen, omdat het zo 
verschrikkelijk mis was gegaan." Dat geldt natuurlijk ook voor mevrouw Heuvelmans.
Annie en Mary werden opgesloten in één van de acht cellen van het Venlose 
politiebureau, dat toen aan de Lohofstraat lag. Hun cel zal zo’n twee bij twee en 
halve meter groot zijn geweest, met een betonnen brits, zitje en tafeltje, en met een
klein bovenraam in de deur. Er was geen stromend water en het toilet moest met een 
emmer water doorgespoeld worden. Het stonk meestal erbarmelijk in het cellencomplex 
en het geloei van het luchtalarm – een tot drie keer per etmaal, meestal ’s nachts – 
moet extra beangstigend zijn geweest voor de meisjes. Het enige waarschuwingssysteem 
voor de gevangenen was bonken op de zware celdeur. 
Ze verbleven er achtenhalve dag. Volgens een getuige was één van beide meisjes kaal 
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geknipt en dat is waarschijnlijk Annie Koekoek geweest. Als Annie duimde, krabde ze 
telkens met de andere vingers van haar duimhand achter haar oor, waardoor daar een 
lelijke plek was ontstaan. Die plek had men eerder ook in Kamp Westerbork al gezien 
als het gevolg van luizen, en ook nu was Annie dus weer kaal geknipt. Mary was 
inmiddels ziek, want ze werd in Kamp Westerbork enkele dagen opgenomen in het 
ziekenhuis.
In de nacht van 12 op 13 juli 1944 werden de heer Sternheim en de echtelieden Moses-
David gearresteerd. Toen deze drie Joodse ziekenhuispatiënten binnen waren gebracht, 
gaf Couperus opdracht om ze samen met de meisjes meteen weg te brengen. Om kwart over
vijf ’s ochtends reed hoofdwachtmeester en SS’er Meijer met de vijf in een 
personenauto naar Kamp Westerbork. Dat transport was omstreden, dat weet ik uit 
eerste hand. Mijn vader, tijdens de oorlog wachtmeester van politie in Venlo, heeft 
me jaren geleden verteld: "... Ik ben gearresteerd voor het weigeren van een 
transport van Joodse kinderen, maar toch weer vrij gelaten..." 
Een dag na het weghalen van de meisjes zou er volgens Nielissen nog iemand uit het 
verzet langs gekomen zijn, die had gezegd: "Wij halen die kinderen er uit." De 
bevrijdingspoging van Mary en Annie zou echter mislukt zijn omdat de auto van de 
verzetsmensen een lekke band kreeg bij de achtervolging van het transport naar Kamp 
Westerbork. Dit is eerst in 1963 ter sprake gekomen, toen alsnog een onderzoek werd 
ingesteld naar de ware identiteit van Annie Leesma.
Uit verklaringen van de onderduikgevers blijkt dat ze niet op de hoogte waren van de 
lotgevallen van de meisjes. Er was geen enkel contact meer met Mary en Annie, ook 
niet toen die nog op het Venlose politiebureau zaten. Nielissen hoorde later van een 
plaatselijke bakker dat de meisjes in een kamp in Drenthe zaten. Hij was daar na de 
evacuatie van Velden naar Noord-Nederland, in januari 1945, nog wezen kijken, maar 
toen waren Annie en Mary er niet meer. Er was dus afstand en dat zat ‘m ongetwijfeld 
ook in het feit dat betrapte onderduikgevers zichzelf konden redden door te doen 
alsof ze niet wisten dat het om Joodse kinderen ging: "Als we dat geweten hadden." 
De gezinnen Nielissen en Heuvelmans werden ook niet gestraft.
De arrestatie van de meisjes was een schok voor de Veldense gemeenschap, die zich tot
op heden doet gevoelen bij oudere Veldenaren. Er was nog een Joods kindje in Velden, 
een jongetje dat ‘Bobby’ werd genoemd, via een andere route in Velden terecht 
gekomen. Na de arrestatie van Annie en Mary werd de toen driejarige ‘Bobby’ meteen 
naar een adres in Broekhuizenvorst gebracht. Toen zijn Veldense onderduikfamilie hem 
daar bij een bezoek aantrof in een duivenhok, vonden ze dat zo zielig, dat ze hem 
weer mee terug naar Velden namen. ‘Bobby’ bleef in Velden en evacueerde in januari 
1945 zelfs mee naar het hoge Noorden. Hij heeft de oorlog overleefd, mede dankzij 
zijn blonde krullen en dankzij de zorgen van zijn Veldense onderduikfamilie.
Annie en Mary overleefden niet. Een jaar na hun eerdere vertrek, op woensdag 13 juli 
1944, kwamen ze weer terug in Kamp Westerbork. Annie werd ondergebracht in barak 35, 
het weeshuis. Mary kwam na het ziekenhuis ook terecht in het weeshuis. Hun verblijf 
in Kamp Westerbork zou zes weken duren. In die tijd is er blijkbaar niemand gevonden,
die hun ware identiteit kon aangeven, zodat ze hun Rotterdamse gegevens behielden.
In augustus werd besloten om het kamp op te heffen. Op 500 gevangenen na zouden allen
op transport gaan. Annie, Mary en andere kinderen moesten mee met het laatste 
transport van Westerbork naar het vernietigingskamp Auschwitz. Er moesten ook enkele 
kinderverzorgsters mee. Op 3 september vertrokken de veewagens met 1.019 gevangenen, 
waaronder de drie zieke Joodse mensen uit Arcen en Venlo en Anne Frank met haar 
familie. 
Op 6 september kwam het ‘Anne Frank-transport’ in Auschwitz aan. Levie Winnik was 
toen mogelijk nog in leven, maar hij zal geen weet hebben gehad van de komst van zijn
dochtertje.
Onder de 470 mannen, vrouwen en kinderen die meteen doorgestuurd werden naar de 
gaskamers waren de twee sterrekindertjes Annie ‘Leesma’ en Mary Winnik. 
Joodse Nederlanders die de oorlog fysiek overleefd hadden, troffen bij hun terugkeer 
veel van hun geliefden niet meer aan, waren door plundering van hun bezittingen vaak 
berooid en ontmoetten veel onverschilligheid voor hun leed en nood. Wraak was daarom 
meestal niet hun eerste prioriteit. In die periode is het de familieleden van Annie 
en Mary ontgaan dat er processen werden gevoerd tegen de schuldigen. Het werd ze ook 
niet verteld. Wel werd de moeder van Mary door de familie Heuvelmans op de hoogte 
gebracht van de arrestatie van Berendsen. 
Dat leidde tot een confrontatie.
Johan Berendsen bevond zich tegen het einde van de oorlog in Rotterdam, waar hij zich
onder Duitse militairen had gemengd en een Duits uniform had aangetrokken, in de hoop
op de status van krijgsgevangene. Hij werd pas in het najaar van 1945 getraceerd in 
de strafgevangenis van Scheveningen. Op donderdag 4 oktober 1945 werd hij daar 
opgehaald en opgesloten in hetzelfde cellencomplex in Venlo, als waarin Annie en Mary
eerder hadden gezeten. Samen met een dochter van Heuvelmans toog Esther Winnik-
Godschalk naar het politiebureau. Ze mocht van zijn ex-collega’s even bij Berendsen 
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in zijn cel en gaf hem een klap: "Moordenaar!". Berendsen accepteerde het gelaten. 
Zìjn proces werd het eerst gevoerd. Hij werd op 2 mei 1947, nog geen vijfendertig 
jaar oud, ’s morgens om 8.00 uur gefusilleerd voor een hele serie wandaden, waaronder
drie moorden op weerloze arrestanten. 
Waarschijnlijk omdat zijn lijst met misdaden zo groot was, speelde de arrestatie van 
Annie en Mary in de dagvaarding en bij de veroordeling uiteindelijk geen rol.
Couperus werd later onder meer bestraft voor het transport naar Kamp Westerbork van 
de drie met name genoemde, oude Joodse ziekenhuispatiënten. Ook in zijn veroordeling 
werden de meisjes niet genoemd.
Na de oorlog was er geen contact meer tussen de families Nielissen en Koekoek 
respectievelijk Heuvelmans en Winnik. De herinneringen aan de gebeurtenissen waren 
daarvoor te pijnlijk.
Tine Koekoek, die Auschwitz overleefde, en haar zusje Suze, die via onderduik de 
oorlog door kwam, moesten na de oorlog alle zeilen bijzetten om weer een plaats te 
krijgen in de samenleving. Hun leven was bezwaard met "Het Grote Verdriet", zoals de 
Joodse journalist Meyer Sluyser de gevolgen van de Shoah aanduidde.
Datzelfde gold voor Appie Winnik en zijn moeder Esther Winnik-Godschalk. Esther 
hertrouwde in 1946 met een Joodse weduwnaar met dezelfde achtergrond, met wie ze na 
de oorlog nog een dochter kreeg. 
Deze halfzus van Mary verhuisde in de jaren zestig met haar echtgenoot van Amsterdam 
naar Venlo, om aan de Lomstraat een stoffenzaak te openen. Moeder Esther – ze 
overleed in 1984 – werd meermalen geconfronteerd met haar verdriet om Mary als ze op 
weg van Amsterdam naar Venlo langs Velden kwam. Vaak zei ze: "Mijn kind is weggegaan.
Had ze maar een gewoon ongeluk gehad, dan was er een plaats om te rouwen."

Augustus 2008

Gerrit P. van der Vorst (Venlo, 1946) werkte bij de Radboud Universiteit Nijmegen, als lid van
de directie van het universitaire computercentrum en als directeur van de Stichting TeleMANN. 
Hij heeft meerdere publicaties op vakgebied en enkele genealogische publicaties geschreven. De
TeleMANN-directie en deeltijdse VUT combineert hij nu met historisch onderzoek.

Geraadpleegde literatuur: onder andere: A.P.M. Cammaert, ‘Het verborgen front. Een 
geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (Leeuwarden en Mechelen, 1994)’ en B.J. Flim, ‘Omdat hun hart sprak. Geschiedenis
van de georganiseerde hulp aan Joodse kinderen in Nederland, 
1942-1945 (Kampen, 1995)’.
Archieven:
1. Archief Nederlandse Rode Kruis (archief Joodse Raad, vermissingsdossiers)
2. Gemeentearchieven van Amsterdam en Venlo (bevolkingsregisters, persoonsdossiers en overige 
dossiers)
3. Nationaal Archief, CABR-archief – toegang 2.09.09:
- dossier J. Berendsen: inventarisnummer 74.639, BRC-167/’46;
- dossier O. Couperus: inventarisnummer 73.497, BG-2347-a I-II, en inventarisnummer 94110
- mevrouw E. T.: inventarisnummer 52275, dossier Tribunaal Roermond nummer 361, en 
inventarisnummer 95906, dossier PRA Roermond nummer 1406

Venlonaer-van-t-Jaor-editie-Buun.pdf (buunvenlo.nl) 

11 november 1948  DOODSTRAF voor SIETSE BLAAUW 
Berendsens rechterhand, Nitsch’ Spion
VENLO, 10 November (Limburgiapers).
Toen in Mei 1944 Johan Berendsen uit Schalkhaar naar Venlo kwam met zijn brevet van 
commandant bij de "Arbeits Kontroll Dienst” in zijn zak, bracht hij een A. K. D.-man 
uit Almelo mee, die zich in het politiebureau te Venlo vestigde: Sietse Blaauw. Vanaf
dat moment brak in Noord-Limburg een verdubbelde terreur uit, waarbij Blaauws 
activiteit slechts bij die van zijn meester Berendsen in de schaduw bleef. Dat zijn 
naam en persoon in deze streek minder bekend is, valt misschien te verklaren uit de 
omstandigheid, dat deze Blaauw meestal in burger gekleed ging. Juist daardoor was hij
echter dubbel gevaarlijk voor de vele onderduikers die langs Maas en Peel een 
gastvrij onderdak gevonden hadden.

Met de meedogenloosheid, die in die tijd de naam "Ommen” berucht maakte ging Blaauw 
er meestal ’s nachts op uit in Venlo en omliggende dorpen, op zoek naar onderduikers 
en speciaal naar diegenen, die in Duitsland waren tewerkgesteld en daar ontvlucht 
waren. Hij ontzag zich niet, zijn slachtoffers gruwelijk te mishandelen en zelfs zijn
revolver te gebruiken. Vooral in Helden heeft Blaauw menig slachtoffer gevonden. 
In de verwarde dagen van September 1944 arresteerde hij op eigen gelegenheid het 
bejaarde Joodse echtpaar Maison-Piere, dat bij de familie Timmermans in Sevenum was 
ondergedoken. Toen hij in de loop van de dag met de twee oudjes op het politiebureau 
te Venlo bij Berendsen aankwam, maakte een van de oudere politiemannen, die bij 
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Berendsen’s schrikbewind machteloos moesten toezien, de opmerking: "Geen uur leven ze
meer”. Inderdaad vertrok Berendsen met het oude echtpaar naar het afgelegen Zwarte 
Water, waar hij ze eigenhandig als zieke honden neerschoot... 
Na de bevrijding van Maastricht kwam Richard Nitsch met zijn collega’s van de S.D. 
naar Venlo. Nitsch achtte Blaauw blijkbaar ’n geschikte kracht voor "belangrijk 
werk”. Hij stuurde hem met een spionnageopdracht door de linies. In de omgeving van 
Venray werd Blaauw door de Engelsen gearresteerd, en vandaar werd hij overgebracht 
naar een schoolgebouw in Helmond, dat als gevangenis voor politieke delinquenten werd
gebruikt. Door deze tegenvaller liet Blaauw zich niet uit het veld slaan en waar hij 
met de buitenwereld geen contact kon maken, liet hij zich maar door zijn 
medegevangenen inlichten over de geallieerde stellingen, troepenconcentraties en 
vliegveldenaanleg. 
Na enige tjjd gelukte het hem te ontvluchten en weer wist hij naar het door de 
Duitsers nog bezette deel van Noord-Limburg te ontkomen, waar hij zijn bevindingen 
trouw aan Nitsch overbriefde. Het gevolg was dat op 1 Jan. 1945 grote formaties 
Duitse jagers en bommenwerpers vanuit de richting Venlo naar de omgeving van Helmond 
vlogen en daar de Engelse stellingen onder vuur namen. Blaauw ontving voor zijn 
dienst aan het Derde Rijk het ijzeren kruis tweede klasse. Gistermorgen heeft de 
bijzondere raad van cassatie uitspraak gedaan in de zaak tegen Blaauw. Door het 
bijzondere gerechtshof te ’s Hertogenbosch was hij tot levenslange gevangenisstraf 
veroordeeld. De procureur-fiscaal eiste evenwel tegen Blaauw de doodstraf, welke 
conclusie gistermorgen door de raad werd bekrachtigd.

4 oktober 1949  Verrader van Joodse kinderen 
Lucien Nahon zond S.D.-knechten naar gastvrij Tienray
Verdacht van het verraad van Joodse kinderen, die in Tienray waren ondergedoken, 
stond gisteren voor de Bijzondere Strafkamer te Roermond de reeds eerder veroordeelde
Lucien Nahon uit Gulpen, die de laatste jaren in Tienray woonde, terecht. In Juli 
werd Nahon tot negen maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij enige duizenden 
guldens had verduisterd, die hem door de illegaliteit waren toevertrouwd, om Jan 
Hendriks uit Venlo (Ambrosius) van de Duitsers vrij te kopen.
Omstreeks Juni 1949 [1944?] zou Naton de duikadressen van een aantal Joodse kinderen 
in Tienray aan Otto Couperus, destijds corpschef van de Venlose politie, hebben 
verraden en deze zou de adressen hebben doorgegeven aan de Sicherheitsdienst in Den 
Bosch. De S.D. liet deze Jodenkinderen arresteren tegelijk met de gastvrije 
Nederlanders, die deze kinderen in Tienray onderdak hadden verleend. Ook de bekende 
illegale werkster Johanna van der Voort, wier woning dienst deed als doorgangshuis 
voor zeer vele Joodse kinderen en Joden die in deze streek werden ondergebracht, werd
bij deze razzia gearresteerd. 
De getuige J. H. Hofman, winkelier te Tienray, verklaarde te zijn gearresteerd en 
naderhand të zijn gedwongen, de woningen aan te wijzen van zijn dorpsgenoten, waar 
Jodenkinderen waren ondergebracht. De politiemannen hadden reeds een lijst met de 
namen dezer personen. 
Otto Couperus die als getuige van de gevangenis in Vught naar Roermond was 
overgebracht zei, dat hij de verdachte Nahon niet pertinent herkende. Wel herinnerde 
hij zich, dat iemand, die zich Nahon uit Tienray noemde in gezelschap van Stessen, de
directeur van het Gew. Arbeidsbureau te Venlo die Maandagmorgen tot 5 jaar 
gevangenisstraf werd veroordeeld hem op het politiebureau te Venlo had bezocht. Nahon
had toen de namen opgegeven van inwoners van Tienray, die Jodenkinderen verborgen 
hielden.
Stessen verklaarde dat Nahon tegen hem had gezegd te weten dat de ondergedoken 
"Ambrosius" (J. Hendriks) vaker in Tienray kwam waar zijn oude moeder verbleef en dat
Jodenkinderen in Tienray op straat vrij brutaal optraden en daarom moesten ze maar 
worden opgeruimd. 
Getuige P. J. Eickhout verklaarde destijds als politiebeambte aanwezig te zijn 
geweest bij de arrestatie der Jodenkinderen te Tienray. Deze zijn overgebracht naar 
het politiebureau te Eindhoven. De commandant van deze dienst luitenant van Est was 
in het bezit van een lijst met de namen en adressen waar de Jodenkinderen waren 
ondergebracht. 
Verdachte Nahon, die een sluwe doch kruiperige indruk maakte, trachtte zich te 
verontschuldigen door voor te geven dat hij niet opzettelijk de Jodenkinderen had 
verraden. 
De president der Strafkamer mr. Delhougne bracht hem bij het verhoor meerdere malen 
in het nauw en noemde het o.m.: 'n smerige streek, dat hij de schuilplaats van 
"Ambrosius" aan Couperus wilde bekend maken. De Officier van Justitie mr. Albers-
Pistorius schetste verdachte als de initiatiefnemer van het verraad dezer kinderen en
noemde het plegen van verraad eender ergste misdrijven waaraan zich iemand kan 
schuldig maken. 
Ook het noemen van de plaats waar Jan Hendriks in Tienray zijn moeder kwam opzoeken 
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en de mededeling van verdachte aan Couperus, dat, als Hendriks weer in Tienray zou 
komen, hij (verdachte) Couperus zou opbellen, noemde spr. een bewuste daad van 
verraad. De eis luidde dan ook 8 jaar gevangenisstraf met aftrek voorarrest en 
ontzetting uit het actief en passief kiesrecht voor het leven. 
De verdediger van verdachte mr. Stroom ontkende dat verdachte zich moedwillig zou 
hebben geleend tot bewust verraad, doch noemde het gedrag van Nahon een grote 
stommiteit. Hij achtte verdachte niet in staat tot een zodanig verfoeilijk gemene 
streek. Pleiter drong aan op een beduidend lichtere straf. 
Uitspraak over 14 dagen.
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                             The end of two star children

The Shoah is beyond comprehension for many. Daniel Mendelsohn makes in his book 
Lost. Looking at six out of six million, therefore, the suffering visible in the 
misadventures of individuals. It has been an example in writing the life stories of 
the two "star children" Annie and Mary, their sisters, brothers, parents and other 
relatives.

Come with stories tonight
how the war has disappeared,
and repeat them a hundred times:
a hundred times I will weep.

Leo Vroman, in the poem Peace

Resistance monument on the Hanna van der Voortplein in Tienray: a bronze sculpture 
group of three children sheltering from the rain. Near the statue is a bronze bowl 
in which the fire of peace can be lit. On the pedestal is the text: Many Jewish 
children found protection here against persecution during the Second World War. 
(photo: Olga van Heijster-Oldenhof)

Until 1948, at least three court cases devoted attention to the arrest of Annie 
Koekoek and Mary Winnik: the trial against the person suspected of betraying Mary, 
the trial against Johan Berendsen, who was responsible for the arrest of both girls, 
and the lawsuit against the then chief of the Venlo municipal police, who had handed 
them over to the Germans. In the context of those lawsuits, statements were also 
taken from the hiding parents of both children in 1946 and 1948.
And in 1963 another legal procedure started to formally establish what the relatives 
had taken for sure since 1945: that Annie Koekoek had died and that Annie Leesma was 
her hiding name. The death certificate was eventually issued by the authorities on 
the basis of a letter from Annie Koekoek's hiding father.

Velden and the Shoah
On Tuesday afternoon, July 4, 1944, at half past five, two little Jewish girls were 
put in a cell at the office of the Venlo municipal police. The two girls, aged six 
and eight, had been taken from their hiding places in Velden that afternoon. By chief
guard Johan Berendsen - 'the Scare of Venlo' - who led the so-called Ommen police. 
That afternoon he handed over his detainees to the municipal police.
No emotion can be read from the note in the daily report of the municipal police: 
"17.30 In custody. Two Jewish children named Marij Winnik and Annie Leesma have been 
placed in custody for Berendsen." In the days that followed, minimal notes sufficed. 
At eight o'clock in the morning it was checked whether the prisoners were still in 
the cell: "8 (hours) In custody ... Winnik, Leesma, ..." 'Leesma' was Annie's hiding 
surname, her real surname was Koekoek.

Annie and Mary were in the cell in Venlo for eight and a half days. In the early 
morning of July 13, 1944, they were transferred to Camp Westerbork, together with 
three old Jewish hospital patients, Otto Sternheim from Arcen and Sigmund and Regina 
Moses-David from Venlo, who had been arrested during the night. It was not the first 
time for the two children to end up in the prison camp, this time they would not 
return from it. At the beginning of September they were taken to Auschwitz, on the 
same transport as Anne Frank and her family.

The girls' adventures take us back to pre-war Amsterdam. To the old Jewish corner. 
There they were born and raised as scions of simple, liberal Jewish families who had 
lived there for several generations.
Annie Koekoek was born on December 5, 1935, as the youngest child in the family of 
Levie Koekoek and Sippora van der Bijl. The family also consisted of the daughters 
Tine and Suze (Sara) and son Jacob, and lived at Nieuwe Kerkstraat 77.
Mary Winnik was born on August 22, 1937, one street away, at Nieuwe Keizersgracht 37 
III. Her parents were Levie Winnik and Esther Godschalk; her older brother Abraham 
(Appie) completed the family.
The young Winnik and Koekoek families also came under the grip of the Nazis after May
1940: the occupier darkened the world of the Jewish Dutch with humiliating 
prohibitions and penal provisions, intimidation, raids and deportations. In 
'Sterrekinderen' Clara Asscher-Pinkhof has tried to describe the war events through 
the eyes of the astonished Jewish children: "... There have been times when little 
star children were punished because they were born so stupid..." With her cynical "so
stupid", the writer wanted to express how defenseless Jewish children were in the 
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face of attempts throughout history to exterminate their families.
Annie Koekoek and Mary Winnik were such 'star children'. A large part of their 
extended families and numerous neighbors had already been deported to the East in 
1943. Many of them already killed.
It is impossible to say to what extent the latter was known, but as early as October 
1942 Anne Frank heard reports on the English radio about the gassing of Jewish 
people. At least lived in the families Koekoek and Winnik both in great fear, until 
they were eventually arrested themselves. 
The first time together with Annie and Mary: on Wednesday morning, May 26, 1943. Just
after midnight, German soldiers in SS uniforms started a 'criminal raid' in Amsterdam
because the Jewish Council had not been able to mobilize 7,000 people in time for 
deportation. Both housewives and their children were taken to Camp Westerbork that 
same day.
The fathers stayed behind. Levie Koekoek had an exemption from deportation, a so-
called 'Sperr', because he was a grocer, while Levie Winnik had such an exemption 
because of his job as a cleaner at the Nieuw Israëlitisch Ziekenhuis, near his home, 
at Nieuwe Keizersgracht 101.
Both men succeeded in getting their families out of Camp Westerbork. Sippora Koekoek-
van der Bijl, Esther Winnik-Godschalk and their children all left the camp on 17 July
1943. They had seen a lot. Esther, for example, how a fellow prisoner had to give 
birth to a child in the hay. And especially the five or six transports that had left 
for Sobibor from the Boulevard des Misères in Camp Westerbork. That must have been 
crushing: thousands of desperate Jewish people in cattle cars were crammed, with 
hardly any food and a barrel per wagon for the 'toilet'.
Both parents must have started thinking about what to do during this time. Going into
hiding with the whole family was usually not possible. Children could sometimes still
be accommodated and that is why some resistance groups focused on this, such as the 
Amsterdam Student Group (ASG). This group brought Jewish children from a temporary 
hiding place in Amsterdam or (usually) from the crèche opposite the Hollandsche 
Schouwburg – gathering place for Jewish people during their deportation – to hiding 
places in Friesland and Limburg. Parental consent was a hard condition of the ASG.
Both parent couples will have had serious doubts about giving their children.
On August 13, 1943, father Levie Winnik was arrested during a raid in the New 
Israelite Hospital. The very next day he was already registered in Camp Westerbork, 
and classified as a criminal case by the Germans. The Nazi regime had imposed heavy 
sanctions on evading deportation, and Levie Winnik had apparently attempted to do so.
Prisoners were given blue overalls with scarlet shoulder pads and had to do dirty 
work.
His status as a criminal case also meant for Levie Winnik that he had to be 
transported to Auschwitz on September 21, 1943.
He would die there, between March 1944 and January 21, 1945, when Auschwitz was 
evacuated.
When father Winnik was arrested, his family had already gone into hiding. Apparently 
they had good relations. And then the final decision was made. Appie Winnik and 
sister Mary were taken to a hiding place by the Amsterdam students, in any case 
before mid-August 1943. Mother Esther Winnik-Gotschalk would get through the war 
herself as the domestic help Wil in a chic boarding house in Hilversum. For her false
identity, she kept her black hair bleached.
For mother Koekoek and her children, the new freedom – after the return from 
Westerbork – lasted exactly one week. They were already back in the camp on July 24, 
1943, this time accompanied by husband/father Levie. For unclear reasons, the family 
was released again on September 16, 1943. When they returned home, they found their 
house and shop completely looted, after which, according to Annie's sister Suze 
Koekoek, they moved into the building of the movement 'De Joodsche Invalide', which 
had previously been evacuated by the Germans, and which was a home for Jewish 
invalids and the elderly on the Achtergracht in Amsterdam had built.
Then father and mother Koekoek also decided to have their two youngest daughters, 
Suze and Annie, go into hiding. At the end of September/beginning of October 1943, 
they were also taken away by the resistance from the building of De Joodsche 
Invalide. Suze remembers that her mother lost her voice when she said goodbye to her 
two daughters, seven and ten years old. "Will you help those people you are going 
to?" Zipporah whispered, and she also told how her daughters had to protect 
themselves against certain dangers. The girls had to memorize the address of their 
domestic help, in Loenen aan de Vecht, as a collective address for when the war was 
over.
Levie Koekoek then took his daughters by the hand and walked them out of the De 
Joodsche Invalide building. When he came near a lady in a red coat, he let go of his 
daughters, and the woman took the children by the hand. Not a word was spoken and not
a wave was made.

750

755

760

765

770

775

780

785

790

795

800

805

810

815



Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: Het einde van twee sterrekinderen

Suze and Annie would never see their parents again. The Koekoek couple were arrested 
one or more days later with their other children. On 9 October 1943 they were placed 
in the penal barracks of Camp Westerbork and on March 23, 1944 they were transported 
to Auschwitz. Mother Sippora and son Jacob were gassed upon arrival, father Levie 
Koekoek died around the autumn of 1944 in Central Europe. Only daughter Tine would 
return.
After a short stay at various hiding places, the children Mary and Appie Winnik 
(August 1943) and Suze and Annie Koekoek (early October 1943) were taken by train to 
North Limburg. The hiding routes were capricious, shrouded in secrecy, and can no 
longer be reconstructed on the basis of childhood memories. The Amsterdam students 
announced the children to the other resistance groups as "packages of coffee 
substitute" (boys) and "packages of tea substitute" (girls). Blonde children usually 
went to Friesland, the darker children to farming villages in North Limburg.
During the trip, the children carried an evacuation certificate from the 'Children's 
Broadcasting Department of the Central Evacuation Bureau', located in Rotterdam. Such
stolen evidence stated the fake identity of the 'orphan', the date of departure
from Rotterdam, a destroyed Rotterdam address and the address of the foster parents. 
Annie Koekoek became Annie Leesma, born in Rotterdam on December 5, 1936.
Because Winnik is a Jewish surname, and Mary had a "definitely Jewish appearance" 
according to witnesses, it is curious in retrospect that Mary was not given another 
surname. She was also made a year younger, as she was born on August 1, 1938 in 
Rotterdam.
Suze Koekoek and Appie Winnik were taken over by the North Limburg resistance group 
of the maternity nurse Hanna van de Voort from Tienray and the Nijmegen student Nico 
Dohmen. That group picked up the children at Venray station or Venlo station. The 
children were often first allowed to acclimatize in the Van de Voort house and then 
housed in Peeldorpen on the west side of the Maas. Suze Koekoek and Appie Winnik 
ended up in Meerlo, where they would survive the war.
It is remarkable that Annie and Mary were separated from their older sister and 
brother in Venlo, and that they were housed on the other side of the Maas. At that 
time, the Maas still formed a physical barrier, also because the ferries were far 
apart.
Usually, the group of Hanna van de Voort and Nico Dohmen kept in touch with the 
children in the shelter, which was not possible here. Velden was not a logical hiding
place anyway. The village was wedged between the Maas and the German border, a fake 
airfield was located in the Velden hamlet of Schandelo and the large German airport 
was also nearby. The residents of Velden therefore had a lot to do during the war. 
The roof of Annie Koekoek's hiding place had already been on fire in 1942, when a 
plane crashed nearby. The Velden-Grubbenvorst bridgehead was in the line of fire and 
had a lot to do with shelling.
At the end of the war, the war damage in Velden would be overwhelming, but that was 
true for an important part of North and Central Limburg. The choice of Velden as a 
hiding place may indicate a temporary shortage of foster parents. The compensation 
that was offered to the foster parents in this case also indicates this. However, 
they declined the offer.
Annie Koekoek was taken in by the married couple Jacobus Nielissen and Maria 
Akkermans, who lived some distance outside the village center at address C 267 in the
Kraneveld hamlet. They were market gardeners who rented a farm from the Roman 
Catholic Church with nine hectares of shredded land, the so-called 'Kerkenhof'. They 
also had a horse, chickens and some cows and pigs. Five dirt roads met near the farm,
one of which led directly to the Rijksweg.
Jacobus Nielissen was called 'de schieeper' (dialect for shepherd) in Velden, because
as a boy he had herded a herd of sheep along the Maas for a farmer. He was short and 
introverted. His corpulent, somewhat taller and somewhat crippled wife 'Moeke' or 
Maria was the linchpin of the family. When Annie Koekoek arrived, both spouses were 
approaching fifty years old. They had three sons and a daughter, a maid lived there 
and there were two people in hiding, including an allied pilot.
The post-war statements by Jacobus [=Joe] Nielissen about the care of the Amsterdam 
girl are not unequivocal. For example, in 1963 he wrote to the Public Prosecutor in 
Roermond, who had asked him questions about the connection between Annie Koekoek and 
Annie Leesma, that a bespectacled man, who called himself Dr. Peters, had come to ask
whether he wanted to take in Jewish children. The same man would then have brought 
Annie. In 1948, however, Nielissen had stated that 'Ambrosius' had brought Annie. 
This probably meant the well-known resistance member, the Venlo teacher Jan Hendrikx.
This would indicate cooperation of the ASG and/or the resistance group of Hanna van 
de Voort et al. with the resistance in Venlo; together they would then have arranged 
dives for Annie and Mary.
Mary Winnik was taken into the family of Gerardus Heuvelmans and Marie Jeucken, both 
approaching their sixties. The Heuvelmans family also consisted of two daughters and 
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three sons. They lived in another corner of Velden, in the Vilgert, at C 247, also on
a dirt road.
'Heuvelmans Graad' was a milk driver at the cooperative dairy Sint Martinus, on the 
Straelseweg in Venlo. He also kept one or two pigs and was involved in agriculture. 
He does not appear in any statement. His, limping, wife 'Jeucken Mie', who was known 
as sociable and well-spoken, made all arrangements about Mary going into hiding, 
after consultation with a daughter still living at home.
The eldest daughter of Heuvelmans, who is now about ninety years old: "At that time I
was a maid in Venlo and I only occasionally came home. There I saw the child, a 
treasure of a beautiful girl. But I immediately saw that it was a Jew "Mom, is she a 
Joèd maedje?" "Bis dich maf!" she answered. My parents loved that girl terribly much.
She did everything my father did. For example, she had a small country where, like my
father, she sow. She was so afraid of strange people. I am still regularly confronted
about it, most recently at a family party. I am old and don't really want to talk 
about it anymore, it hurts me. Tonight I may not sleep anymore. "
The transition to the Limburg countryside must have been enormous for both children. 
They came from close-knit families and grew up in the center of Amsterdam. They had 
lost everything that was familiar to them, especially their parents, whom they had 
been forced to leave behind after a period of imprisonment in an atmosphere of terror
and fear. And then, via all sorts of addresses, they ended up with peasant people 
whose dialect they did not understand, who were usually strict Catholics and who had 
other morals and customs.
Usually the evacuees were simply included in the daily village life, so as not to 
make them stand out. According to Nico Dohmen, hardly anyone really believed that 
these were evacuees, but the foster parents had that forged evidence.
And the homogeneity of the population of the North Limburg villages meant strict 
social control and relative safety.
Velden also had a non-isolated, but close-knit village community of 2,100 souls, 
where there was little to hide from the few Reichsdeutsche and NSB members who lived 
there. Velden was 'good' in the war - the resistance sprang up spontaneously. The 
local NSB members did not think of betraying people in hiding, although they must 
have suspected that Mary Winnik, for example, with her black curly hair, was of 
Jewish descent. The most important NSB member in Velden was the transverse village 
blacksmith L.T. As a great craftsman, he enjoyed a lot of respect from the farmers 
and market gardeners, who also depended on him for their machines. T. often relied on
the fact that he knew how to get rid of the people in hiding but would never betray 
them.
Things went well for Annie and Mary for just under a year. They were completely taken
into the foster homes. They played outside with the other children, went to school 
and church and did their shopping in the village. Mary had even visited NSB member 
T.'s construction workshop a few times, among other things to pick up a bicycle.
Annie Koekoek had a playmate in the only daughter of the Nielissen couple, Annie 
Nielissen, who was only a year older. The latter emigrated to Canada with the whole 
family in October 1953 and died of a serious illness in June 2008. Her brother Jozef 
[Jacobus], an important eyewitness in this connection, had died many years earlier. 
Their eldest brother Martin Nielissen writes in a letter dated June 2008 that Annie 
Koekoek was a quiet girl who knew what she wanted. "As stubborn as my sister Annie." 
According to him, she belonged to the family like her own children, and she also wore
more or less the same clothes as his sister Annie.
A little more is known about Mary Winnik. A former girl next door from the Heuvelmans
family still remembers how she played with Mary: "Mary was more developed than we 
were. She was a smart and spontaneous city girl who didn't fall on her mouth and knew
how to defend herself if something happened. She was a beautiful girl, with tight, 
black curls and nice clothes, like smooth woolen sweaters. We played together a lot, 
often in our orchard where there was a swing. I didn't know she was Jewish. She said 
she was had been in a camp and that she had a brother called Abraham, but was called 
Appie, and was somewhere else. And that she was brought by an aunt Hannie. She also 
spoke a nice dialect at the end. Until that terrible event, Mary have a nice time in 
Velden."
The Netherlands was virtually "Judenrein" in 1944. Previously, the Sicherheitsdienst 
in Maastricht had already been requested a few times to arrest the three old Jewish 
hospital patients, but they were always really too sick to be transported. However, 
the Germans decided to tackle the job rigorously and ordered the Venlo police to 
finally arrest the three, sick or not. The Germans also targeted the Peel villages in
Brabant and Limburg, where they now knew that many Jewish people were in hiding. In 
response to the German complaints about those people in hiding, in June or early July
1944 the situation was disgracefully discussed at an NSB meeting in Venray.
They decided to take action.
The NSB member Lucien Nahon, who temporarily stayed in a hotel in Tienray, served the
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Germans at their beck and call, later said because annoyance arose about Jewish 
people in hiding who simply played in the street and were sometimes even a bit 
cheeky. He gave the Venlo captain-chief of police Otto Couperus addresses in Tienray 
and the surrounding area, where Jewish people were hiding. Nahon found a willing ear 
with the Jew-hater Couperus. He in turn informed the Germans with a memo dated 
Monday, July 3, 1944. It is not clear why the raid took after almost a month. Hanna 
van de Voort and ten Jewish people in hiding were arrested. Although the foster 
parents of Annie Koekoek's sister Suze were also on Couperus's list, the Eindhoven 
state police took no notice of them. Suze was hidden in time and then placed in Horst
for a while.
At the beginning of July 1944 Johan Berendsen took action, the leader of a group that
ruthlessly hunted people who tried to avoid the Arbeitseinsatz and other people in 
hiding. Before the war he worked for the Police Forces in Venlo, he had been an NSB 
member since 1940 and became an SS member a year later. He joined the Venlo municipal
police in mid-August 1943. Berendsen, a father of three, was a pale, balding man in 
his early thirties. By his own account, he was already suffering from rheumatic pains
and from spring 1944 also from overwrought nerves, partly due to a number of death 
threats. He became seriously stressed.
After he had recovered somewhat, the Germans gave him a police position with the 
Arbeitskontrolldienst (AKD), which was set up in April 1944 and was led from the 
Erica camp in Ommen. Under the direction of Hauptmann Winkler, Berendsen became 
responsible for the investigative activities of an AKD commando, the so-called Ommen 
police, stationed in Venlo, despite the fact that he had previously been judged 
unsuitable for a managerial position.
That was a group of ex-guards from the penal camp where a criminal regime had ruled. 
In the months of May through September 1944, Berendsen cum suis went on a fanatical 
hunt for people who were candidates for arrest, both on assignment and on their own. 
They poached Venlo and the surrounding area and behaved very brutally.
Because of the terror of his group, Berendsen was nicknamed 'the Scare of Venlo'.
On Monday, July 3, 1944, he drove into Velden with his heavy motorcycle and sidecar. 
It became quiet on the street as always, because the arrival of Berendsen was feared.
He and his pillion passenger, the Ommen agent Geert Kannegieter, stopped in the 
backyard of the village blacksmith T., who was often visited by the Ommen police. 
Kannegieter would later claim that Berendsen may have received an anonymous tip, but 
he himself had the idea that they were just on patrol. The fact that they first 
picked some cherries and drank a cup of coffee also indicates that. Berendsen 
similarly stated. According to him, during the next conversation with the wife and a 
daughter of T. - the blacksmith himself was not present - it was mentioned that a 
Jewish child had been placed with Heuvelmans. Mrs. T. would then have shown him the 
way to Heuvelmans' farm: turn right at the constable's house and then the second farm
on the left of the dirt road.
After the war, Mrs. T. was to be charged with treason by Mary Winnik, but she firmly 
denied and Berendsen stated afterwards that he no longer knew exactly who had 
informed him about T.. The T. family was then in the internment camp in Steijl, and 
had previously been imprisoned in Camp Westerbork. Partly due to the statements of 
Kannegieter and a neighbor, it became clear that Mrs. T., who initially even stated 
that she did not know Berendsen, had something to do with the betrayal. However, the 
exact circumstances could not be legally and convincingly proven. At least, it was 
not proven, because the handling of the case was careless, no doubt due to lack of 
time, as the tribunal's procedural documents show. Because it concerned a serious 
crime, the tribunal in Roermond was forced to acquit Ms T. of this part of the charge
against her.
Back to July 3, 1944, Berendsen and Kannegieter drove to Heuvelmans' house according 
to the instructions. On the cart path they saw Mary walking towards the house, who 
had done an errand in the village and had spoken to someone on the way. Berendsen 
parked his motorcycle on the side of the path and chased the girl with Kannegieter. 
"We're coming to take you," they yelled at her. Mary ran in: "Mom, the police want to
take me!" followed by the two policemen. The shock was severe. Mary and Mrs. 
Heuvelmans began to cry loudly. Mrs. Heuvelmans and her daughter Mia begged Berendsen
not to take Mary with them, and, with the Rotterdam evacuation certificate in hand, 
they swore to him that Mary was not of Jewish descent. Just a Rotterdam orphan. 
Berendsen then left with the announcement that he would arrest the Heuvelmans if they
made Mary disappear.
Later, both Kannegieter and Mrs. Heuvelmans would indicate that they thought 
Berendsen was convinced and did not want to take Mary with him anymore, but according
to Berendsen he had only taken the time to look closely at the evacuation evidence 
and to ask for further orders.
Berendsen returned to the home of the Heuvelmans family at about two o'clock the next
day. Kannegieter stated after the war that he had refused to pick up Mary, despite 
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the promise of twenty-five guilders. Berendsen was therefore accompanied by another 
Ommen agent, who was referred to as 'Blowiets'. A dramatic denouement followed on 
that cloudy summer afternoon. Berendsen and 'Blowiets' drove their motorcycle with 
sidecar to the address C 247 (now Vilgert 42). Mrs. Heuvelmans quickly managed to 
hide the terrified Mary in their own cornfield, but apparently that had been seen. 
Berendsen stated that Mary had to go with him to a "breed doctor" in Roermond. If she
was half-blood or less Jewish, he'd bring her back, but not otherwise. Mrs. 
Heuvelmans would have shouted: "Take me with you!", but Mary had to come along. The 
little girl clung so tightly to Mrs. Heuvelmans that the latter's apron tore when 
"Blowiets" pulled Mary loose and dragged her to the motorcycle, which was parked at 
the back of the yard. Mary screamed terribly, "Mom, help me!" She was placed between 
Berendsen and 'Blowiets' and then taken to the nearby police station on Rijksweg. 
There she was locked up in one of the two cells. The neighbors of the police station,
who knew Mary well, heard her crying and screaming continuously from their home.
In his letter of June 2008, Martin Nielissen writes, without giving a concrete name, 
that the Nielissen's had been warned shortly before Berendsen's arrival that 
something was about to happen:
"Someone knew something, someone who shouldn't have known." Until now he had puzzled 
over who had betrayed Annie Koekoek: "Only the sisters from the primary school knew 
that Annie was Jewish. Was it them, or was it the German family who lived next door? 
The family I don't think Heuvelmans even knew that we had a Jewish girl in our 
house."
Berendsen stated after the war that he had heard from mother or daughter Heuvelmans 
that there was also a Jewish child at Nielissen's. An accusation that must have hit 
the Heuvelmans family hard, and possibly the reason that they no longer want to talk 
about the matter. Mother and daughter vehemently denied and the accusation did not 
make sense either. After all, by admitting that Mary was a Jewish child, the mother 
and daughter Heuvelmans would also have gotten themselves into serious trouble. 
Everything shows that they have maintained to the last that Mary was just a Rotterdam
evacuee. As there were more, someone may have said, among others in the Nielissen 
family. Precisely to prevent Mary from being arrested. Then Berendsen drew his own 
conclusions from this.
It is not unlikely that something similar was said in the tense situation surrounding
Mary's arrest, because otherwise it is difficult to explain why Berendsen only 
visited Nielissen on July 4 and had not collected the papers there a day earlier. 
Also, the route he drove was probably illogical because it was a detour.
As far as is known, the possible betrayal of Annie Koekoek has never been further 
investigated.
Otherwise, the identity of 'Blowiets' would of course also have been clarified.
It is an important question why this co-perpetrator and witness remained unaffected. 
It seems that during the interrogations of Berendsen no one asked about the identity 
of his companion. "Blowiets" was described by witnesses as "a medium-sized man of 
about twenty-five to thirty years of age, black-haired and with a full face and a 
large, crooked nose". He would have spoken Limburgish dialect, although Berendsen 
would have claimed that he came from Amsterdam. This man would have behaved 
strangely, by always throwing his cap over his face and not to show himself in his 
face. His identity is not revealed in any statement, which is curious.
Anyway, after 'Blowiets' and Berendsen put Mary in the cell of the police station, 
they drove to C 267 (now Kraneveld 19). To the Nielissen family. When those Berendsen
and 'Blowiets' saw them driving up the cart track to their farm, they put Annie out 
of a window at the back of the house. And told her to hide in the oat field, where a 
shelter had been made.
Berendsen and 'Blowiets' threatened the Nielissen couple and their second son Jozef 
[=Joe] with a revolver and with a lot of shouting when they did not find Annie. 
Father and son would be arrested if the Jewish child did not appear. Nielissen in a 
statement of March 8, 1948 to the Marechaussee: "A little later that same afternoon 
they found the child in a plot of oats to be washed behind our house." Martin 
Nielissen writes in the aforementioned letter that Annie only came out of her hiding 
place when Berendsen shot into the air. "Otherwise they would never have been able to
find her."
A neighbor who witnessed the events gave a statement in 1963 to the mayor of Arcen en
Velden. He could still recall it as "yesterday": "In the month of July (the wheat was
still in the field) there was a raid in Velden with the aim of tracking down Jewish 
children. In the afternoon, the infamous Berendsen appeared at Nielissen's, riding a 
motorcycle with a sidecar. Annie Koekoek, aware of imminent danger, had fled into the
rye field.
Mrs. Nielissen, standing at the edge of the field, shouted: "Annie, come out, you've 
been betrayed and you can't escape anymore." Annie then emerged, put in the sidecar 
and Berendsen disappeared in the direction of Venlo."
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So, according to this witness, 'Moeke' Nielissen had called Annie herself from the 
oat or rye field. After the war, Mrs. Nielissen told Annie's sisters that they had 
been afraid that their own, then nine-year-old daughter Annie would be taken away if 
Annie Koekoek could not be found. Berendsen will certainly have threatened to do so.
On that Tuesday, the couple Nielissen begged Berendsen not to take Annie with them. 
Berendsen again called for it to be checked whether the girl was less than fifty 
percent Jewish. Then she would be brought back. Annie was put on the back of the 
motorcycle, between Berendsen and 'Blowiets'. She went on a great rampage, the two of
them put a tunic over her, probably to block the view of the bystanders from the girl
who was completely upset.
They drove back to the police station, where Mary was taken out of the cell at 4 
p.m., and then Berendsen and 'Blowiets' drove with both children to the Venlo police 
station.
The tragic events of that day would never let go of Mr. Nielissen and Mrs. 
Heuvelmans. The daughter of the Heuvelmans couple about this:
"The arrest was not our fault. Mother had terrible nightmares about it!"
Mrs. Heuvelmans died in 1949, at the age of 62, 15 months after her last testimony 
about the arrest, which will certainly have contributed to her early death. Nielissen
was devastated by the arrest; his hair went from black to gray overnight, according 
to son Martin. According to Martin, his father also emigrated because he could no 
longer deal with people who, in his eyes, had done nothing to help others in the war.
Father Nielissen also died a good year after his last statement about the arrest, in 
1964, at the age of 70.
In the latter statement, in 1963, he wrote: "It was or was our own as our own 
children", but the crucial difference was ultimately that they were children of 
others. The moment the mothers were put the gun to the chest, they made the dramatic 
choice for their own family. They had been warned by the resistance that what they 
were doing was dangerous, but they were not prepared for the intimidation methods of 
someone like Berendsen.
Who would have resisted that?
It is understandable that some relatives of Annie and Mary find it inexcusable that 
their sisters were given along. The fact also remains that the Heuvelmans and 
Nielissen families took care of the Jewish children – that took a lot of courage – 
and that the terrible drama had a profound effect on their lives. For the Heuvelmans 
family, the misery of the later suggestion of betrayal was added, on top of the loss 
in December 1944 of their then eighteen-year-old son Piet as a result of a grenade 
hit.
Martin Nielissen: "My father was a resistance fighter and a hero to me.
It has always bothered me that he was not recognized for that, because it had gone so
horribly wrong." That also applies to Mrs. Heuvelmans, of course.

Annie and Mary were locked up in one of the eight cells of the Venlo police station, 
which was then located on Lohofstraat. Their cell must have been about eight feet by 
eight feet in size, with a concrete cot, seat and table, and a small transom window 
in the door. There was no running water and the toilet had to be flushed with a 
bucket of water. The detention center usually stank badly and the sound of air raid 
sirens – one to three times a day, usually at night – must have been especially 
frightening for the girls. The only warning system to the prisoners was banging on 
the heavy cell door.
They stayed there eight and a half days. According to a witness, one of the girls had
a haircut and that was probably Annie Koekoek. When Annie thumbed, she kept 
scratching behind her ear with the other fingers of her thumb hand, leaving an 
unsightly spot there. That place had previously been seen in Camp Westerbork as the 
result of lice, and so Annie had been cut bald again. Mary was now ill, because she 
was hospitalized for a few days in Camp Westerbork.
In the night of 12 to 13 July 1944, Mr Sternheim and the Moses-David couple were 
arrested. When these three Jewish hospital patients were brought in, Couperus ordered
them to be taken away immediately, together with the girls. At a quarter past five in
the morning, Chief Warden and SS member Meijer drove the five of them to Camp 
Westerbork in a passenger car. That transport was controversial, I know that first 
hand. My father, a police officer in Venlo during the war, told me years ago: "... I 
was arrested for refusing to transport Jewish children, but was released anyway..."
A day after the girls were taken away, according to Nielissen, someone from the 
resistance came by and said: "We will take those children out." However, Mary and 
Annie's liberation attempt would have failed because the car of the resistance 
fighters got a flat tire while chasing the transport to Camp Westerbork. This was 
only discussed in 1963, when an investigation was launched into the true identity of 
Annie Leesma.
Statements from the people in hiding show that they were not aware of the girls' 
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fate. There was no longer any contact with Mary and Annie, not even when they were 
still at the Venlo police station. Nielissen later heard from a local baker that the 
girls were in a camp in Drenthe. After the evacuation of Velden to the Northern 
Netherlands in January 1945, he had gone there to have a look, but then Annie and 
Mary were no longer there. So there was distance and that was undoubtedly also due to
the fact that those caught hiding could save themselves by pretending that they did 
not know that they were Jewish children: "If we had known."
The Nielissen and Heuvelmans families were not punished either.
The arrest of the girls was a shock to the Velden community, which is still felt by 
older Velden residents to this day. There was another Jewish child in Velden, a boy 
who was called 'Bobby', who ended up in Velden via a different route. After the 
arrest of Annie and Mary, the then three-year-old 'Bobby' was immediately taken to an
address in Broekhuizenvorst. When his hiding family in Velden visited him in a pigeon
loft, they found it so sad that they took him back to Velden. 'Bobby' stayed in 
Velden and even evacuated to the far North in January 1945. He survived the war, 
partly thanks to his blond curls and thanks to the concerns of his hiding family in 
Velden.
Annie and Mary did not survive. A year after their earlier departure, on Wednesday 13
July 1944, they returned to Camp Westerbork. Annie was placed in barrack 35, the 
orphanage. Mary also ended up in the orphanage after the hospital. Their stay in Camp
Westerbork would last six weeks. Apparently no one was found at that time who could 
indicate their true identity, so that they kept their Rotterdam data.
In August it was decided to close the camp. All but 500 prisoners would be 
transported. Annie, Mary and other children had to go on the last transport from 
Westerbork to the Auschwitz extermination camp. Some childcare workers also had to 
accompany them. On September 3, the cattle trucks left with 1,019 prisoners, 
including the three sick Jewish people from Arcen and Venlo and Anne Frank with her 
family.
On September 6, the 'Anne Frank transport' arrived in Auschwitz. Levie Winnik may 
have been alive at the time, but he would not have known about the arrival of his 
daughter.
Among the 470 men, women and children who were immediately sent to the gas chambers 
were the two star children Annie 'Leesma' and Mary Winnik.
Jewish Dutchmen who had physically survived the war found many of their loved ones on
their return ?? little more, were often destitute due to the plunder of their 
possessions and met with much indifference to their suffering and need. Revenge was 
therefore usually not their first priority. During that period, Annie and Mary's 
relatives failed to notice that trials were being held against the guilty. Nor was 
she told. However, Mary's mother was informed by the Heuvelmans family of Berendsen's
arrest.
That led to a confrontation.
Johan Berendsen was in Rotterdam towards the end of the war, where he had mingled 
with German soldiers and put on a German uniform, hoping for prisoner of war status. 
He was not traced until the autumn of 1945 in the Scheveningen penitentiary. On 
Thursday, October 4, 1945, he was picked up there and locked up in the same cell 
complex in Venlo, where Annie and Mary had been previously. Together with a daughter 
of Heuvelmans, Esther Winnik-Godschalk went to the police station. She was allowed by
his ex-colleagues in Berendsen's cell and slapped him: "Murderer!". Berendsen 
accepted with resignation.
His trial was conducted first. He was executed at 8:00 am on May 2, 1947, not yet 
thirty-five years old, for a whole series of misdeeds, including three murders of 
defenseless detainees.
Probably because his list of crimes was so long, the arrest of Annie and Mary played 
no part in the summons and ultimately sentencing.
Couperus was later punished for, among other things, transporting the three named old
Jewish hospital patients to Camp Westerbork. The girls were also not mentioned in his
conviction.
After the war there was no more contact between the Nielissen and Koekoek families 
and Heuvelmans and Winnik respectively. The memories of the events were too painful 
for that.
Tine Koekoek, who survived Auschwitz, and her sister Suze, who survived the war in 
hiding, had to pull out all the stops after the war to regain a place in society. 
Their lives were burdened with "The Great Sorrow", as the Jewish journalist Meyer 
Sluyser described the consequences of the Shoah.
The same applied to Appie Winnik and his mother Esther Winnik-Godschalk. Esther 
remarried in 1946 to a Jewish widower of the same background, with whom she had 
another daughter after the war.
This half-sister of Mary moved with her husband from Amsterdam to Venlo in the 1960s 
to open a fabric shop on Lomstraat. Mother Esther – she died in 1984 – was confronted
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several times with her grief for Mary when she passed Velden on her way from 
Amsterdam to Venlo. She often said, "My child is gone. If only she had an ordinary 
accident, there would be a place to mourn."

August 2008

Gerrit P. van der Vorst (Venlo, 1946) worked at Radboud University Nijmegen, as a 
member of the management of the university computer center and as director of the 
TeleMANN Foundation. He has written several publications in the field and several 
genealogical publications. He now combines the TeleMANN management and part-time 
early retirement with historical research.
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- Ms E. T.: inventory number 52275, file Tribunal Roermond number 361, and inventory number 
95906, file PRA Roermond number 1406
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6 september 2022  Blowiets maybe Sietse Blauw/Blaauw?
That Berendsen and Blowiets visited the farm of the Nielissen-Akkermans family to 
catch the Jewish girl.
Blowiets could be Sietse Blaauw, described in Gazet van Limburg » 13 jan 1948 - Art. 
18 | Delpher
He was from Almelo, circa  35 km from Ommen.
Paul

It does appear that you have found him.

In fact his name seemed to be Blaauw. Blauw means blue. The spelling of surnames was 
a chaos, apparently. But I am sure that that name Blowiets was him, a nickname of 
course.

 

November 11, 1948  DEATH PENALTY for SIETSE BLAAUW
Berendsen's right-hand man, Nitsch's Spion
VENLO, November 10 (Limburgiapers).
When Johan Berendsen from Schalkhaar came to Venlo in May 1944 with his certificate 
of commander at the "Arbeits Kontroll Dienst” in his pocket, he brought with him an 
A.K.D. man from Almelo, who settled in the police station in Venlo: Sietse Blaauw. 
From that moment a redoubled terror broke out in North Limburg, with Blaauw's 
activity remaining only in the shadow of that of his master Berendsen. The fact that 
his name and person are less known in this region can perhaps be explained by the 
fact that this Blaauw was usually dressed in civilian clothes, but this made him 
doubly dangerous for the many people in hiding who had found hospitable shelter along
the Maas and Peel.
With the ruthlessness that made the name "Ommen" infamous at the time, Blaauw usually
went out at night in Venlo and surrounding villages in search of people in hiding and
especially those who had been employed in Germany and had fled there. He did not 
hesitate to brutally abuse his victims and even use his revolver. Blaauw found many 
victims, especially in Helden.
In the confused days of September 1944, he himself arrested the elderly Jewish couple
Maison-Piere, who were in hiding with the Timmermans family in Sevenum. When he 
arrived with Berendsen at the police station in Venlo during the day with the two old
people, one of the older police officers, who had to watch helplessly during 
Berendsen's reign of terror, made the comment: "They won't live another hour." 
Indeed, Berendsen took the old couple to the remote Black Water, where he single-
handedly shot them like sick dogs...
After the liberation of Maastricht, Richard Nitsch came with his colleagues from the 
S.D. to Venlo. Nitsch apparently considered Blaauw a suitable force for "important 
work". He sent him through the lines on a spy mission. Blaauw was arrested by the 
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English in the vicinity of Venray, and from there he was transferred to a school 
building in Helmond, which served as a prison for political delinquents. Blaauw was 
not deterred by this setback and, where he could not make contact with the outside 
world, he let his fellow prisoners inform him about the Allied positions, troop 
concentrations and airfield construction.
After some time he managed to escape and again he managed to escape to the part of 
North Limburg still occupied by the Germans, where he faithfully briefed his findings
to Nitsch. The result was that on Jan. 1 1945, large formations of German fighters 
and bombers flew from the direction of Venlo to the Helmond area and attacked the 
English positions there. Blaauw received the Iron Cross second class for his service 
to the Third Reich. Yesterday morning, the special council of cassation ruled in the 
case against Blaauw. He was sentenced to life imprisonment by the special court in 's
Hertogenbosch. However, the procurator fiscal demanded the death penalty against 
Blaauw, which conclusion was confirmed by the council yesterday morning.

October 4, 1949  Traitor of Jewish children
Lucien Nahon sent S.D. servants to hospitable Tienray
Suspected of the betrayal of Jewish children who had gone into hiding in Tienray, 
Lucien Nahon from Gulpen, who had lived in Tienray in recent years, was tried 
yesterday before the Special Criminal Chamber in Roermond. In July, Nahon was 
sentenced to nine months' imprisonment because he had embezzled several thousand 
guilders, which had been entrusted to him by illegality, to buy Jan Hendriks from 
Venlo (Ambrosius) from the Germans.
Around June 1949 [1944?] Naton would have betrayed the diving addresses of a number 
of Jewish children in Tienray to Otto Couperus, then chief of the Venlo police, who 
would have passed the addresses on to the Sicherheitsdienst in Den Bosch. The S.D. 
left this one, arresting Jewish children at the same time as the hospitable Dutch, 
who had given these children shelter in Tienray. The well-known illegal worker 
Johanna van der Voort, whose house served as a transit house for very many Jewish 
children and Jews who were housed in this region, was also arrested during this raid.
The witness J. H. Hofman, a shopkeeper in Tienray, stated that he had been arrested 
and afterwards forced to point out the homes of his fellow villagers where Jewish 
children were housed. The policemen already had a list with the names of these 
persons.
Otto Couperus, who was transferred from the prison in Vught to Roermond as a witness,
said that he did not pertinently recognize the suspect Nahon. He did remember, 
however, that someone who called himself Nahon from Tienray in the company of 
Stessen, the director of the Regional Employment office in Venlo, who was sentenced 
to 5 years in prison on Monday morning, had visited him at the police station in 
Venlo. Nahon had then given the names of residents of Tienray who were hiding Jewish 
children.
Stessen stated that Nahon had told him that he knew that the hiding "Ambrosius" (J. 
Hendriks) often visited Tienray where his old mother stayed and that Jewish children 
in Tienray acted quite brutally on the street and therefore they had to be cleared 
away.
Witness P. J. Eickhout stated at the time that he was present as a police officer at 
the arrest of the Jewish children in Tienray. These were transferred to the police 
station in Eindhoven. The commander of this service, Lieutenant van Est, was in 
possession of a list of the names and addresses where the Jewish children were 
housed.
Suspect Nahon, appearing sly but groveling, tried to excuse himself by pretending 
that he had not deliberately betrayed the Jewish children.
The President of the Criminal Chamber Mr. Delhougne cornered him several times during
the interrogation and called it, among other things: a dirty trick that he wanted to 
reveal the hiding place of "Ambrosius" to Couperus. The Public Prosecutor mr. Albers-
Pistorius described the suspect as the initiator of the betrayal of these children 
and called committing betrayal one of the worst crimes that someone can be guilty of.
Also the mention of the place where Jan Hendriks came to visit his mother in Tienray 
and the statement of the accused to Couperus that, if Hendriks were to return to 
Tienray, he would call (suspect) Couperus, spr. a deliberate act of betrayal. The 
demand was therefore 8 years imprisonment with deduction of pre-trial detention and 
disqualification from active and passive suffrage for life.
The defender of the accused mr. Stroom denied that the accused would have 
deliberately lent himself to conscious betrayal, but called Nahon's behavior a great 
stupidity. He considered the defendant incapable of such an abominable mean trick. 
Pleiter insisted on a significantly lighter sentence.
Verdict in 14 days.
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